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LENTERECEPTIE  –  19.05.2024 
 
Zondagmiddag 19 mei werden alle ingeschreven Tieltse RK-vrijwilligers ver-
wacht in zaal ‘Club 77’ in Schuiferskapelle voor de lentereceptie. 
 

De voorzitter heette iedereen welkom en gaf een overzicht van het voorbije 
werkjaar, waarna een reeks vrijwilligers gehuldigd werden voor hun jarenlange 
inzet bij het Tieltse Rode Kruis. 
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Gabriël haalde de gehuldigde vrijwilligers, de bestuursleden en burgemeester 
voor de lens: 
 

 
Greet Raes, Eveline Wielfaert, Erik Vanneste, Johnny De Schutter, Christiana Braekevelt, 
Peter Puype, Nele Verhenne, Christophe Lahousse, Firmin Gekiere, Magda Langeraert, 
Stefan Lambert, Catharina Dehullu, Marc Wittevrongel, Filip Allaert, Burgemeester Luc 
Vannieuwenhuyze en Filip Ledoux. 
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Nog enkele sfeerbeelden: 
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BLOEDGEVERSFEEST  –  12.06.2024 
 

 
Na het aperitiefje heette onze Afdelingsverantwoordelijke 
Bloedgeven, Greet Raes, alle aanwezigen welkom en 
kon iedereen aan tafel voor het feestmaal (kalkoenfilet 
met mosterdsaus, warme groetenkrans en kroketten, ge-
volgd door het traditionele dessert: dame blanche). 
 
 
Daarna werd overgegaan tot de huldiging van de bloed-
donoren met meer dan 25 bloedgiften. 
 

Voor 25 giften waren dat: Thomas Bergé, Lobke Flamand, Tim Lauwers en 
Klaus Lievens. 
Voor 50 giften: Patricia Desmet, Heidi Schotte, Machteld Van De Voorde en 
Els Vandendaele. 
Voor 75 giften: Filip De Vreese, Monique Hellebuyck en Aline Vandeweghe. 
Voor 100 giften: BART BEKAERT, Dina Clinckemaillie, Joris Cools en Katrien 
De Roo. 
Voor 125 giften: Dirk Dedeurwaerdere en Antoon Van Overbeke. 
Voor 150 giften: Johan Goethals. 
En voor 175 bloedgiften waren dat: Roland Van Cauwenberghe, Charlotte Van 
Huylenbrouck, Sven VanRostenberghe, Mieke Vercruysse en Anja Verhaeghe. 
 
Daarna zorgde Gabriël voor de groepsfoto: 
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en de foto van de aanwezige donoren met het meeste aantal bloedgiften: 
 

 

Mieke Vercruysse (175), Aline Vande Weghe (75), Bart Bekaert (100) en Roland Van 
Cauwenberghe (175). 

 
 
 
Marie-Rose Allaert 
Medewerker Dienst Bloedgeven 
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MEDISCHE  GOEDEREN  VOOR  OEKRAÏNE  (DEEL 7) 
 
Oekraïne-dagboek van Marc en Filip: 
 
Op 17.01.2024 schreef Marc: 
 
Nog enkele dagen voor het vertrek op onze zesde rit. 
De laatste voorbereidingen zijn begonnen. De laatste 
dozen vullen, de minibus laden… Onze tweede ca-
mionette wordt vrijdagmorgen geladen en dan zijn 
we er volledig klaar voor… 
 
 
19.01.2024 

Onze tweede camionette is ook volgeladen. Vele handen maken het werk licht, 

daarom dikke merci aan onze helpers: Lieve, Hendrik, Liliane en Sander.  
Eveneens dank aan Steven Vancoillie van SV Trans voor de geleverde brand-
stof. Nu zijn wij er helemaal klaar voor. Start morgenvroeg! 
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20.01.2024 

Op weg naar Lublin met hulpgoederen voor Oekraïne... 
 

  
 

Goed aangekomen in ons hotel in Rzepin... morgen nog 650 km ... 
 
21.01.2024 

Deze namiddag goed aangekomen in Lublin. Morgen onze lading lossen en 
overdragen aan onze contactpersonen. 
Nu eerst zorgen voor een goede nachtrust... 
 

  
 
23.01.2024 

Hierbij nog enkele sfeerbeeldjes van het uitladen. Met dank aan de vele 
helpers, vele handen maken het werk licht. 
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Alles werd op paletten geladen en eind deze week vertrekt het meeste mate-
riaal al richting de ziekenhuizen in Oekraïne. 
Ook het community center Baobab kreeg een hoeveelheid materiaal (knuffels, 
speelgoed, boeken, ...). 
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27.01.2024 

Ondertussen veilig terug thuis na onze zesde 
rit met medisch materiaal. Onze huurwagen 
terug naar de firma... onze eigen minibus ge-
wassen en terug klaargemaakt voor gebruik. 

Moe maar voldaan... nu terug plannen maken 

voor een vervolg  
 
 
17.02.2024 

Het is nu al drie weken geleden dat wij terugkwamen van onze zesde rit met 
medisch materiaal en hulpgoederen. 
We bleven ondertussen niet stil zitten. Vorige week mochten wij bij Dr. Patrick 
Vandewalle uit Staden, naar aanleiding van zijn pensionering, een hoeveelheid 
verzorgings- en orthopedisch materiaal in ontvangst nemen. 
Hartelijk dank voor uw gift en we wensen u nog veel geluk en een goede ge-
zondheid in uw pensioen! 
Deze week kregen wij ook een aanzienlijke hoeveelheid materiaal geschonken 
door de firma Deforce Medical uit Ardooie. Dit omvat o.a. enkele onderzoeks-
tafels, elektronische weegschalen, aluminium roltafeltjes, otoscopen, stetho-
scopen, alsook een grote hoeveelheid ontsmettingsmateriaal, verzorgings-
materiaal, pampers, enz. 
Dikke merci, uw gift zal zeker goed gebruikt worden in de Oekraiense zieken-
huizen. 
 

Ons magazijn begint ondertussen ook alweer te vullen… 
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02.03.2024 
 

Contact en overleg met organisaties en personen met allemaal hetzelfde doel... 
hulp aan Oekraïne. Met dank voor de uitnodiging! 
 

 
 

Maarten Malaise:  
Wat krijg je als verschillende hulpgroepen samenkomen en in overleg gaan? 
Een uitwisseling van ideeën. Een tsunami aan informatie. Een kleine groep 
mensen van ongeveer 10 verschillende organisaties kwamen gisteren samen. 
Allen betrokken bij de ondersteuning in Oekraïne. 
Achter elk van deze organisaties staan grote groepen medewerkers, honder-
den vrijwilligers die sinds de invasie vele hulpgoederen hebben verstuurd. Meer 
dan 150 vrachtwagens, meer dan 100 ambulances, honderden en honderden 
minivans. 
Geslaagde avond met vele nieuwe ideeën. Aanwezigen van deze organisaties: 
Mission Ihor Vitenko – Місія Ігора Вітенко, Steun Oekraïne, België voor 
Oekraïne, Famil Fund, Oekraïne Project Edegem – OPE – Ukraine Project 
Edegem, Medische goederen voor Oekraïne, Rotary International, Flanders 
for Ukraine, Linkeroever Helpt Oekraïne, Missiewerken Broeder Willy, en nog 
enkele die betrokken zijn bij NAFO, Rode Kruis, Lions, ... 
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09.03.2024 

Ons materiaal is waar het moet zijn...  
 

  
 

  
 
 

04.04.2024 

Ondanks een tijdje stilte op deze website bleven we actief! 
De volgende ziekenwagen is al in de garage voor nazicht, keuring, inrichting, 
enz. We kregen ondertussen ook heel wat materiaal binnen, o.a. vanwege 
Dr. Vandewalle uit Staden die zijn praktijk stopgezet heeft een onderzoekstafel, 
EKG-toestel, microscoop, ultrasoon toestel, coagulator, kinderweegschaal, 
bloeddrukmeters, spirometer, sterilisatietoestel, onderzoekslamp op voet, klein 
chirurgisch materiaal, enz. 
Ook uit het O.L.V. ziekenhuis in Aalst kregen we via Hein Samyn een mooie 
voorraad medisch en chirurgisch materiaal. 
Aan iedereen een dikke merci, jullie hulp wordt gewaardeerd! 
 
 

31.05.2024 

Het was reeds een tijdje geleden dat jullie een update kregen over ons werk. 
Hoog tijd dus om dit recht te zetten. 
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We mochten deze maand verschillende donaties ontvangen: het Wit-Gele Kruis 
West-Vlaanderen had enkele paletten materiaal voor ons en van de Vlaamse 
apothekers kregen wij al twee keer een mooie hoeveelheid medicatie (ons 
geleverd via apotheek Vandemaele in Oostrozebeke). 
Vanuit het WZC Samen uit Tielt kregen we rolstoelen geleverd. 
 

  
 

Dit materiaal moest gesorteerd, geklasseerd en gelabeld worden voor onze 
vrienden in Lublin, Polen en Oekraïne. We hebben geprofiteerd van ons 
standvastig Belgisch (slecht) weer om in twee namiddagen dit alles in orde te 
brengen. 
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Nogmaals hartelijk dank voor de donaties! Onze volgende rit naar Lublin staat 
op het programma voor 22 juli. 

 

Het Laatste Nieuws zorgde ook voor een artikel (hieronder de inleiding): 
 

De oude ziekenwagen van het Rode Kruis Roeselare krijgt een tweede leven 
aan het front in Oekraïne. Filip Ledoux (54), Marc Wittevrongel (65) en Hendrik 
Raes (71) van Rode Kruis Tielt vertrekken op 22 juli met de ziekenwagen bom-
vol medische hulpgoederen richting de Pools-Oekraïense grens. Voor de 7de 
keer ondertussen. “De Roeselaarse ambulance zal ingezet worden om burgers 
en soldaten met geamputeerde ledematen naar Polen over te brengen”, zegt 
Filip. Maar ondanks het mooie gebaar van de Roeselaarse afdeling en de 
blijvende inzet van de Tieltenaars, kunnen beide partijen ook zelf wat hulp 
gebruiken. 
Charlotte Degezelle – 09-06-24, 15:13 

 

 
Hendrik Raes, Filip Ledoux, Marc Wittevrongel (RK Tielt) en Didier Casteleyn (RK Roeselare) – Foto HLN 
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10.07.2024 

Onze zevende rit nadert... en dat is te zien want de ziekenwagen is vandaag al 
deskundig volgeladen... 
Onze minibus wordt slechts geladen enkele dagen voor vertrek... 
Dank aan alle helpende handen (Filip, Lieve, Liliane en Hendrik). 
 

  
 
Ook Focus WTV had aandacht voor onze hulp aan Oekraïne: 
Ma 15 juli | 16:27 | RoeselareTielt 
 

Tieltse ambulanciers trekken al voor zevende keer (!) naar front in 
Oekraïne en schenken oude Roeselaarse ziekenwagen. 
 

Over een week vertrekken enkele Tieltse ambulanciers al voor de zevende 

keer met medisch hulpmateriaal naar Oekraïne. Dit keer nemen ze ook de 

oude ziekenwagen van het Rode Kruis Roeselare mee naar het oorlogsgebied. 

Hij krijgt een nieuw leven aan het front om gewonde soldaten te vervoeren. 
 

Volgende week maandag vertrekken de Tieltse ambulanciers naar de Pools-
Oekraïense grens met medisch hulpmateriaal, waaronder een oude zieken-
wagen. Bij het Rode Kruis worden die voertuigen om de 20 jaar vervangen, en 
dus krijgt een Roeselaars exemplaar een tweede leven in Oekraïne. 
 

"De ziekenwagen gaat eigenlijk meer dienen voor transport van aan het zieken-
huis aan het front naar Polen, waar het veilig is. In het begin, kort na de oorlog 
was het enkel medisch materiaal: knelverbanden, kompressen, alles voor ver-
zorging aan het front. Dat is nu wat geëvolueerd, omdat de ziekenhuizen meer 
nood hebben aan revalidatiemateriaal: rolstoelen, krukken, hometrainers. Want 
het zijn oorlogsgewonden die naar de ziekenhuizen komen", zegt Marc 
Wittevrongel van het Rode Kruis Tielt. 
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Foto Focus -WTV 

 

Het wordt een rit van 1.600 km, die deze vrijwilligers kunnen betalen dankzij 
sponsoring. "Maandagochtend vertrekken we voor ongeveer 900 km tot over 
de Poolse grens. En daarna, de dinsdagochtend, doen we nog een rit van rond 
de 600 km, tot in Lublin", klinkt het bij Hendrik Raes, die voor het eerst meegaat. 
Ook rit acht staat dit najaar of begin 2025 al op de agenda van de ambulan-
ciers. Alle hulpgoederen blijven dus welkom. 
Kjenta Vangampelaere/Celien Tanghe 
 
 

19.07.2024 

Kleine update... we zitten in de laatste rechte lijn voor de start van onze 7de rit. 
Ook onze minibus werd deze namiddag geladen: ziekenhuismateriaal, een 
onderzoekstafel, medische goederen, rolstoelen, hometrainers, ... we hebben 
het allemaal mee! 
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Nu nog enkele technische en administratieve zaken regelen en dan kunnen we 
maandagmorgen vertrekken. 
 
21.07.2024 

Volledig klaar! Morgenvroeg vertrekken we voor onze 7de rit. 
 

 
 

22.07.2024 

Aangekomen in Rzepin (Polen) eerste deel van onze trip (900 km) is vlot ver-
lopen, morgen deel 2 (700 km). 

Eerst een beetje rusten... Slaapwel  

 

24.07.2024 

Goed aangekomen in Lublin! Ondertussen de 2 wagens uitgeladen. De ambu-
lance overgeleverd aan Vassili (de nieuwe chauffeur) en al heel wat materiaal 
terug ingeladen dat onmiddellijk vertrekt naar Oekraïne 
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26.07.2024 

Op onze rustdag een leuk etentje gehad met onze vrienden en ondertussen 
geprofiteerd van optredens op het straatfestival in Lublin. 
Lublin is trouwens bij de finalisten voor Europese culturele hoofdstad in 2029... 
Deze morgen keren we terug richting België... 
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Vertrek uit Lublin. 
 

 
 

 
 
 
28.07.2024 

Gisteren in de namiddag terug thuisgekomen na een geslaagde 7de rit. Veel 
van het materiaal is ondertussen al in Oekraïne. 
Er zijn al nieuwe plannen en voorstellen voor onze volgende rit. 
Nu terug materiaal verzamelen... 
De minibus is ondertussen ook terug klaar voor dienst binnen onze afdeling. 
Van onze kant dank aan de vrienden in Lublin voor de leuke ontvangst en de 
vlugge afhandeling. 
 
  



 

08/2024 ONZE TAAK Nummer 96 

23 

 
31.07.2024 

Het meeste materiaal is al in Oekraïne. 
 
Op 31.07.2024 schreef Krzysztof Łątka – Lublin Miasto Inspiracji: 

Afgelopen week kregen we een nieuw transport van humanitaire/medische hulp 
bestemd voor de noden van Oekraïne. Opnieuw werd het ons gebracht door 

het Rode Kruis van stad Tielt uit België naar Lublin.  
Veel dank aan de donateurs, het transportcoördinatieteam Fundacja Rozwoju 
Europy Środkowo-Wschodniej Zdorovo.pl, Marc Wittevrongel, Elmax bedrijf dat 
de giftopslagmagazijn deelt en onze stichtingsteams, Filip Ledoux en Hendrik 

Raes – Iedereen die heeft bijgedragen aan de hulpinspanningen!   
 
En voegde hij er nog enkele foto’s bij: 
 

  
 

  
 
Filip Ledoux en Marc Wittevrongel 
  

https://www.facebook.com/groups/551343672639072/user/1185641601/?__cft__%5B0%5D=AZX0YPpjGI_030gtCdnYIqoRJPh95qDWRPsyQ0ivx6tpm6uUC3I_vgg2HmnEODceqqWSnOi3w9Uufc7L6OTaSYLW0puZZRck6W2VMGfEvtrr6k_ZdL1RxjXWFtcFzQtUFOODDvtVcTSDyi89I7Czhh76wVhdQNv0P_F194iqZY4NBpD-8INAhE8il_AfpxJOIu6J15qi6Za71Fps9qFu5M5qTcfX53bd2l7Ta4dn5FOv7J0_53U5Tm_bg7ZfCD22yHg&__tn__=-%5DK-y-R
https://www.facebook.com/groups/551343672639072/user/100000948586276/?__cft__%5B0%5D=AZX0YPpjGI_030gtCdnYIqoRJPh95qDWRPsyQ0ivx6tpm6uUC3I_vgg2HmnEODceqqWSnOi3w9Uufc7L6OTaSYLW0puZZRck6W2VMGfEvtrr6k_ZdL1RxjXWFtcFzQtUFOODDvtVcTSDyi89I7Czhh76wVhdQNv0P_F194iqZY4NBpD-8INAhE8il_AfpxJOIu6J15qi6Za71Fps9qFu5M5qTcfX53bd2l7Ta4dn5FOv7J0_53U5Tm_bg7ZfCD22yHg&__tn__=-%5DK-y-R
https://www.facebook.com/groups/551343672639072/user/100000948586276/?__cft__%5B0%5D=AZX0YPpjGI_030gtCdnYIqoRJPh95qDWRPsyQ0ivx6tpm6uUC3I_vgg2HmnEODceqqWSnOi3w9Uufc7L6OTaSYLW0puZZRck6W2VMGfEvtrr6k_ZdL1RxjXWFtcFzQtUFOODDvtVcTSDyi89I7Czhh76wVhdQNv0P_F194iqZY4NBpD-8INAhE8il_AfpxJOIu6J15qi6Za71Fps9qFu5M5qTcfX53bd2l7Ta4dn5FOv7J0_53U5Tm_bg7ZfCD22yHg&__tn__=-%5DK-y-R
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HET  BELGISCHE  RODE  KRUIS – een stukje geschiedenis 
 

VROUWELIJKE  VRIJWILLIGERS  IN  DIENST  BIJ  HET  RODE  KRUIS 
 

Naar aanleiding van het artikel over Motor-Corps in ONZE TAAK 95 vond ik 

nog extra info over de vrouwelijke vrijwilligers en de herkenningstekens op hun 
uniform. 
Zoals reeds vermeld, maakten heel veel dames en jonge vrouwen tijdens, en 
ook na, de oorlogsperiode deel uit van de diverse diensten van het Belgische 
Rode Kruis. Ze werden dan ook ingedeeld volgens hun opleiding en bekwaam-
heid en men kon ze herkennen aan de kentekens of speldjes op hun uniform. 
 
 

Zo werden de vrouwen of jonge meisjes die geen enkele (para)medische 
opleiding hadden ondergebracht in de Services Auxilliaires Féminins of 
VrouwenHulpDienst. 
 

   

 Noot: We geven telkens de Franse en Nederlandse benaming omdat 
 er ook twee herkenningstekens waren met verschillende letters 
 (zie foto’s). 

 

   

 

De kentekens in de vorm van een rood kruis met kroon droegen de letters SAF 
of VHD in de dwarsbalk. 
 

  
 

Ze werden ingezet in de naaiateliers, of het maken van pakketten voor de ge-
vangen (Belgische) militairen en de bevolking, in de sociale keukens (voedsel-
bedeling), hulp aan de jeugd en vluchtelingen, in de administratie of opvang-
centra, enz. 
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De verpleegkundigen en ambulanciers en degenen die hiervoor in opleiding 
waren, kwamen terecht bij de sanitaire formaties van het Rode Kruis. Letters C 
en M zowel voor de Franse als Nederlandse badge (C/M betekent waarschijn-
lijk Centre Medicale/Medisch Centrum, maar ik vond geen verdere uitleg). 
 

 
 
De dames met een meer wetenschappelijke kennis of opleiding vonden hun 
werk bij de ‘transfusion sanguine – bloedtransfusiedienst’. Vandaar ook de TS 
of BT op het herkenningsteken. 
 

  
 

Sommige ambulanciers kwamen terecht bij de Centres de Santé (letters CS). 
Andere dames werden opgedeeld bij de Welfare (letter W) die in werkelijkheid 
aan ‘sociale hulp’ deden. 
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De dames die meer ‘literair’ waren, vonden dan weer hun werkveld in de 
‘bibliothèques d’hôpitaux of ziekenhuisbibliotheek (letters BH en ZB op het 
kenteken). Deze dienst ontplooide zich verder gedurende de oorlog. 
 

 
 
Een andere onderverdeling zag men bij de gediplomeerde verpleegkundigen. 
Die hadden ook hun eigen speldjes. Zo had je het personeel dat, te zien naar 
het kind op hun kenteken, werd ingezet als kinderverpleegkundige. De gediplo-
meerden met een staatsdiploma hadden een ander kenteken, evenals de gedi-
plomeerde vroedvrouwen. 
Omdat we het toch hebben over kentekens die gedragen werden op het 
uniform, nog dit: het personeel van het Motor-Corps had als kenteken een 
‘autowiel’ dat boven de linkerborstzak opgespeld werd. 
 

 
 
 
Hierna het volledige overzicht van de kentekens: 
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Zo, alweer een paar weetjes bij. 
 
 

William Oosterlinck 
(januari 2024) 
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prijskamp 2024 – antwoorden opgave 2 

 
1. Literatuur 

 

 naam letters 

1. Stijn Streuvels D  K  O  R 

2. Ernest Claes A  G  J  P 

3. Maurits Sabbe B  F  N 

4. Felix Timmermans C  H  I  L 

5. Cyriel Buysse E  M  Q  S 

 
 

2. Synoniemen 
 

GIERIGAARD – DUITENKLIEVER 
 
 

3. Gemeente 
 

WESTOUTER 
 

1. Ik ben een van de vier op een wijzer = windwijzer = WEST 
2. Mijn einde in een bidruimte: oud Nerderlands (dialect) voor altaar = OUTER 
3. Niet braaf – alcoholische drank = STOUT 

Opm.: Leuze van de Brigands in de Boerenkrijg was ‘voor outer en heerd’. 
De drank is ‘stout’, een donker bier. Niet braaf: ‘stout’. 

 
4. Spreuken 

 

a) Wat de boer niet kent, dat eet hij niet. 
b) Er verdrinken er meer in het glas dan in de zee. 
 
 

5. Piramide 
 

I – SI – PIS – PILS – SPIJL – SLIPJE – SJILPEN – SIJPELEN – SPIJBELEN 
– BLIJSPELEN 
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6. Beroepen 
 
a) SLUISMEESTER 
b) ANIMEERMEISJE 
c) FLOORMANAGER 

 
 
Schiftingsvraag: 1) reservegetal: 26 
 2) Som: 107 
 
 
 
Te winnen punten: 42 
 
 
Rangschikking opgave 2 (16 deelnemers behaalden de 42 punten). 

 punten verschil 2e schifting 
1. Jacques Lapeire 42 1 31 
2. Marie-Rose Allaert 42 1 42 
3. Annick Verhamme 42 2 42 
4. Liliane De Roo 42 2 47 
5. Eveline Wielfaert 42 3 31 
 
 
Voorlopige rangschikking na 2 opgaven: 
 

1. Marc Wittevrongel 76 38 
2. Gabriël Wittevrongel 76 46 
3. Marie-Rose Allaert 76 49 
4. Liliane De Roo 76 49 
5. Lieve De Burghgraeve 76 65 
8. Hendrik Raes 76 70 

 
Er zijn nog slechts 6 deelnemers die het maximum halen, nl. 76 punten. 
8 deelnemers volgen op 1 punt! 
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prijskamp 2024 - opgave 3 
 
1. Wie hoort bij wie? 

 

In bijlage vind je de foto’s van 28 toch wel bekende ;-) personen, verdeeld 
over 2 reeksen: een met een letter en een met een cijfer. Het is de bedoeling 
dat je in de antwoordtabel de juiste ‘koppeltjes’ vormt, door de letter en het 
cijfer aan elkaar te koppelen. 
We helpen je op weg door een ‘eerste koppel’ zelf in te vullen. De bijhorende 
namen moet je wel zelf neerpennen. Misschien zit er ook een vergissing bij, 
je weet nooit...! 

 
 

2. Het woord slingert zich als een slang door het rooster 
 

O M K I D E  Tip 1: beginletter is O 

Z R P S O M  Tip 2: weggaan 

I A O T E I   

G E R E P R   

H N A T O N   

 
 

3. 2024: jaar van de verkiezingen, daarom een politiek vraagje. 
 

Ontdek in onderstaande fictieve namen de naam van een ‘bekende oude 
politieker’, waarvan sommige minister waren: 
 

a) NUDOSTA VYNEP NANABEL 
b) HOEFER TEVEL 
c) CLERYL DELWILCQ 
d) DAMION SLETEN 
e) CHYLMES MANLUISA 
f) CASON DOLER 
g) NAPIAK SAL HERPU 
h) KACHEL VERNAICA 
i) CILLE SWALY 
j) RALF WIM STIERDEN 
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4. Spreuken – Klinkers zijn weggelaten. 

a) NDRSNDSMTJNTMLBNDN 
b) RZJNVLZLSMTTWBNN 
c) HNGRJGTDWLVNTHTBS 
 
Betekenis: 
 

a) ………………………………… 
b) ………………………………… 
c) ………………………………… 

 
 

5. Cryptisch 
 

Een ietwat moeilijker opdracht. Bepaalde woorden in de opgave leiden je wel 
naar de oplossing (ieder puntje is een letter). 

a) Ziekte door verlangen naar een dooier ( .   .   E   .   .   .   .   H   . ) 
b) Pad van verdwenen kleine steentjes ( .   .   .   .   D   .   E   . ) 

 
 

6. Welke Vlaams-Brabantse stad/(deel)gemeente zoeken we aan de hand van 
volgende gegevens: 

a) Ik ben klein van lengte. 
b) Tussenin ben ik een Engels telwoord. 
c) Als laatste bewegen we ons plat voort op het water. 

 
 

Schiftingsvraag 
 

1. Noteer de som van de lottogetallen (met reservenummer) van de trekking 
van zaterdag 28.09.2024. 

2. Wat zal het hoogste getal in waarde zijn van dezelfde trekking? 
 
 

Uiterste inzenddatum: woensdag 25.09.2024 
 

Terugbezorgen aan: William Oosterlinck 
 Europalaan 18 
 8700     Tielt 
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WIST  JE  DATJES ... 
 
 
William Oosterlinck heeft, sinds ONZE TAAK in september 1996 opnieuw van 

start ging, maar liefst 163 artikels geschreven in 96 exemplaren van ons leden-
blad. Dat betekent dat er nauwelijks een exemplaar te vinden is waar William 
niet aan meewerkte. Bedankt William! 
 
 

fhge 
 
 
De teerling is geworpen 

Alea iacta est. Iedereen kent dit gezegde van Julius Caesar: de teerling is 
geworpen. Toen hij met zijn leger de Rubico (grens tussen Italië en Gallia) 
overstak. Een wet gebood elke Romeinse veldheer die van het noorden kwam 
zijn troepen af te danken vooraleer hij de rivier overstak. Caesar overschreed 
die wet, wat eigenlijk neerkwam op een oorlogsverklaring aan de Senaat 
(49 v.Chr.) – W.O. 
 
 

fhge 
 
 
Men kan geen omelet bakken ... 

Quand on veut faire des omelettes, il faut casser des oeufs. Men kan geen 
omelet bakken zonder eieren te breken. Wat wil zeggen: waar gehakt wordt 
valler er spaanders. Of: Om iets te bereiken moet men offers brengen. 
Dit ook al bekend gezegde zou komen van de gouverneur van Sint-Petersburg, 
Graaf von der Pahlen, bij een samenzwering tegen tsaar Paul in 1801. 
Andere bronnen vermelden dat het gezegde voor het eerst opgetekend werd 
in 1796 als een uitspraak uit de mond van François de Charette. Deze royalis-
tische aanvoerder werd door zijn rechters geattendeerd op de vele doden die 
hij had gemaakt tijdens de Opstand in de Vendée en toen antwoordde hij dat 
“men geen omelet zou kunnen maken zonder eieren te breken”. – W.O. 
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Wil je ook jouw artikel in de volgende ONZE TAAK? 

 
 
 

Stuur dan jouw tekst en foto’s naar: 
 

marierose.allaert@skynet.be 
 

die alles in ONZE TAAK-vorm zet. 

 
 
 

Familienieuws is ook altijd welkom! 
 
 
 

Ook adreswijziging zo snel mogelijk doorgeven 
op bovenstaand e-mailadres zodat 

ONZE TAAK 

voor iedereen op de juiste plaats terechtkomt! 
 
 
 
 
 

We verwachten jouw bijdrage op de redactie tegen 
 

UITERLIJK 30 SEPTEMBER 2024! 

 
 
 

 
 

ððLEES  ONZE TAAK  IN  KLEUR  OP www.rodekruis.be/tieltïï 

 
  

mailto:marierose.allaert@skynet.be
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FAMILIEBERICHTEN 

 
 
Het voorbije kwartaal ontving de redactie geen familienieuws. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   
 
 
 
Ga jij trouwen? Ben je pas bevallen? Werd jij onlangs oma of opa? Heb je de 
voorbije maanden jullie kristallen, zilveren, gouden of albasten bruiloft gevierd? 
 
Wil je jouw familienieuws ook delen met jouw collega’s Rode Kruis-vrijwilliger 
die niet actief zijn op Facebook? 

 

Stuur de gegevens dan snel door naar de redactie van ONZE TAAK via: 

marierose.allaert@skynet.be 
 
  

mailto:marierose.allaert@skynet.be
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