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NIEUWJAARSWENSEN  VAN  DE  VOORZITTER 
 
 
Beste vrijwilligers 
 
We mogen terugblikken op een geslaagd 2023. We hebben opnieuw veel 
samen gerealiseerd, en ik ben jullie daar ontzettend dankbaar voor. Veel 
mensen, zowel binnen als buiten onze organisatie, hebben mij de afgelopen 
weken verteld dat het Rode Kruis een prachtige en belangrijke organisatie is 
voor ons werkingsgebied en zijn inwoners. Dit succes schrijf ik toe aan ons 
vermogen om de kern van onze opdracht centraal te stellen: de zorg voor 
anderen. Alles wat we doen, is hierop gericht en strekt zich zelfs uit ver buiten 
onze afdelingsgrenzen, onze samenwerkingsverbanden strekken zich niet 
alleen regionaal of provinciaal uit, maar hebben zelfs internationale vertak-
kingen! Maar boven alles moeten we trots zijn op wat we elke dag binnen onze 
afdeling doen, het zijn vaak de kleinste daden die de grootste invloed hebben 
op het welzijn van anderen. 
Dit brengt me bij mijn eerste wens voor 2024: dat we met 
enthousiasme en gedrevenheid onze opdracht en zorg voor 
anderen centraal blijven stellen. 
 
 
In de dagelijkse sleur zouden we soms bijna vergeten wat ons bij het Rode 
Kruis samenbrengt, maar we hebben meer gemeen dan dat we verschillen. 
Onze grootste gemene deler is ons grote hart voor anderen en de wens om 
anderen belangeloos te helpen. Om dit effectief te kunnen doen, is het 
essentieel dat we voldoende aandacht en waardering hebben voor elkaar en 
voor elkaars meningen. 
Daarom is mijn tweede wens voor 2024: dat we goed voor elkaar 
zorgen en elkaar respecteren! 
 
 
Met het nieuwe jaar voor de boeg is het ook belangrijk om vooruit te kijken. 
Vanuit de hoofdzetel is besloten dat er per lokale overheid slechts één 
afdelingscomité toegestaan is. Dit betekent dat wij, als gevolg van de fusie 
tussen Tielt en Meulebeke, onze afdelingen zullen moeten samenvoegen. 
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De details over hoe dit zal gebeuren, zijn nog in ontwikkeling, maar wat 
vaststaat, is dat deze samenvoeging zal plaatsvinden rond de voorzittersver-
kiezingen later dit jaar. Maak je geen zorgen; deze verandering betekent niet 
dat we alles anders gaan doen. Integendeel, we zijn vastbesloten om de 
activiteiten die we nu in Tielt en Meulebeke uitvoeren, voort te zetten. 
Dus, mijn derde wens voor 2024 is: dat we op een betrokken manier 
kunnen samenwerken, ieder vanuit zijn eigenheid! 

 
Drie wensen dus: enthousiasme, zorg voor elkaar, en betrokken samenwerken. 
 
 
Christophe Lahousse 
Voorzitter RK Tielt 
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100  BLOEDGIFTEN 
 
 
Onderstaande foto ontbrak in ONZE TAAK Nr. 93. 
 
Bij dezen, gefeliciteerd Bart! 
 
 

 
Lieve De Burghgraeve feliciteert Bart Bekaert ter gelegenheid van zijn 100ste bloedgift. 
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MEDISCHE  GOEDEREN  VOOR  OEKRAÏNE  (DEEL 5) 
 
Oekraïne-dagboek van Marc en Filip: 
 
02.03.2023 
 
Spijtige mededeling: Rode Kruis De Haan stopt wegens te weinig vrijwilligers. 
Het goede nieuws voor ons is echter dat de collega's van De Haan beslisten 
om al hun materiaal aan ons project te doneren (spijtig voor de omstandighe-
den maar we zijn hen dankbaar). Het betreft o.a. een volledig uitgeruste zieken-
wagen, draagberries, halskragen, krukken, verbandmateriaal, een tent, 
dekens, beschermingskledij, ... 
Wij zorgen ervoor dat alles op de juiste plaats terecht komt in Oekraïne! 
 
Ondertussen kregen we bij apotheek Vandemaele uit Oostrozebeke al terug 
een eerste lading medicatie. De voorbereidingen voor rit vijf zijn dus volop 
bezig. 
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03.03.2023 
 
Ondertussen zijn onze Poolse vrienden van Medimost, Vira Orel en Krzysztof 
Łątka, onze gasten in Tielt. Wij mochten hen gisteren ontvangen in ons Rode 
Kruis lokaal. In de namiddag kregen ze een gidsbeurt door Tielt, met dank aan 
dhr. Dirk Verbeke. 
 

  
Marc, Vira, Filip en Krzysztof Filip, Krzysztof, Vira en Dirk Verbeke 
 
‘s Avonds werden ze ontvangen op het stadhuis en was er een voordracht met 
bedankingsmoment bij Kiwanis (sponsor van de laatste ziekenwagen). 
 

 
Ontvangst op het stadhuis – Burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (8e van links) geflankeerd door Krzysztof 
Łątka en Vira Orel met naast haar Filip Ledoux en Marc Wittevrongel 
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Voordracht en bedankingsmoment bij Kiwanis. 
 
Onderstaand artikel verscheen op 03.03.2023 in het Nieuwsblad 
 
Filip en Marc rijden straks terug naar de Pools-Oekraïens grens met twee ambulances 
Bert Feys 
Nieuwsblad 03.03.2023 - 12:39 
 
Het voorbije jaar trokken Filip Ledoux en Marc Wittevrongel al vier keer naar de Pools-
Oekraïnse grens met hulpgoederen. Ze konden ook al twee ambulances afleveren. “Daar 
komen straks nog twee ziekenwagens bij. We plannen om in april of mei terug naar het 
grensgebied te gaan.” 
 
Ambulancier Filip Ledoux en zijn goede vriend Marc Wittevrongel, die ook jarenlang als 
ambulancier werkte, toonden het voorbije jaar hun hart voor de inwoners van Oekraïne. In 
de lente van 2022 trokken ze voor het eerst met hulpgoederen naar het Poolse Lublin, 
vlakbij de grens met Oekraïne. “Inmiddels zijn we er al vier keer geweest. Dankzij Kiwanis 
en de stad konden we ook al twee ziekenwagens schenken. Binnenkort komen er daar nog 
twee bij. Zo mochten we de ziekenwagen van het Rode Kruis in De Haan in ontvangst 
nemen. Bedoeling is dat we in april of mei teruggaan naar het grensgebied”, zegt Marc. 
 
In die regio staan Marc en Filip in contact met de Oekraïense Vira Orel en haar Poolse 
medewerker Krzysztof Latka. “Mijn twee broers bevinden zich momenteel aan het front. 
Mijn papa is teruggekeerd naar Mykolaiv om er humanitair werk te verrichten. Mama 
verblijft in Lublin waar ze zich als psychologe over de vluchtelingen ontfermt”, vertelt Vira. 
Zij en Krzysztof brachten deze week een bezoek aan Tielt, waar ook een grote Poolse 
gemeenschap aanwezig is. Op het stadhuis spraken ze hun appreciatie uit voor de inzet 
van Filip en Marc. 
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04.03.2023 
 
Gisteren een dagje naar Ieper met onze gasten. Oorlogsgeschiedenis en een 
bezoek aan Tyne Cot Cemetry. 
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‘s Avonds was er weer een bedankingsmoment. Deze keer mocht de voorzitter 
van Rode Kruis Tielt, Christophe Lahousse samen met erevoorzitster Catharina 
Dehullu, een certificaat ontvangen. Ook wij persoonlijk kregen een certificaat 
voor onze inspanningen. 
 

 
Krzysztof Łątka, ere-Vz Catharina Dehulle en Vz Christophe Lahousse 

 

  
Marc Wittevrongel en Krzysztof Łątka Filip Ledoux en Krzysztof Łątka 
 
De appreciatie van deze mensen geeft ons een boost om dit project verder te 
zetten zolang het nodig is. 
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05.03.2023 
 
Vandaag al de laatste dag van hun verblijf; een bezoek aan het mooie Brugge 
mag dus niet ontbreken... 
Tijd voor een mooie wandeling, boottochtje, chocolade en kantwerk kopen, 
Brugse Zot drinken... Ze zien West-Vlaanderen nu door andere ogen dan voor-
dien. 
 

  
 

  
 
 
’s Anderendaags haalden wij om 5 uur Vira Orel en Krzysztof Łątka op en 
brachten hen naar de luchthaven. Terug naar Lublin. 
Bedankt voor het bezoek en we zien elkaar over enkele maanden terug! 
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Op 05.03.2023 schreef Krzysztof Łątka: 
Elke dag helpen we Oekraïne, dus vonden we de afgelopen dagen ook even 
tijd om onze toonaangevende donateurs uit het Belgische Tielt verslag te geven 
over wat we samen al hebben gedaan. 
Samen met Fundacja Rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej presenteerden 
we aan de lokale autoriteiten en lokale organisaties alle details van de hulp-
projecten van onze Vira Orel uitgevoerd voor Oekraïense ziekenhuizen en voor 
vluchtelingen die tijdelijk verblijven in Lublin/Polen. 
We hebben ook onze partners met symbolische erkenningdiploma’s van harte 
bedankt voor de enorme steun die ze betuigen aan het goede doel.  
Vrienden, jullie hebben mooie harten, dus we rekenen vol vertrouwen op jullie 
om de visie van Oekraïne/Europa's overwinning humanitair te blijven steunen. 
 
 
09.03.2023 
 
Ondertussen zitten we niet stil ... 
Gisteren mochten we bij Rode Kruis Diksmuide een hoeveelheid materiaal af-
halen (tenten, rolwagen, ontsmetting, mondmaskers,...). 
En vandaag hebben we de tweede lading medicatie en verbandmateriaal, ons 
geschonken door de Vlaamse apothekers, geklasseerd. 
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24.03.2023 
 
We blijven verzamelen ... 
We mochten bij onze collega's van Rode Kruis Wervik-Geluwe deze avond een 
mooie hoeveelheid materiaal afhalen bestaande uit verbandmateriaal, krukken, 
rolwagens, rollators, benodigdheden voor zuurstoftoediening, dekens, kledij...  
Dit materiaal zal eveneens naar Oekraïne vertrekken bij onze vijfde rit de eerste 
week van juni. Hartelijk dank  
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17.04.2023 
 
Zaterdag mochten Filip en ik op verplaatsing naar de Provincie Antwerpen. 
De Rode Kruisafdelingen Boechout, Zoersel, Morkhoven en Willebroek hadden 
materiaal voor ons en gezien de afstand naar Tielt besloten we om alles op een 
dag af te halen. 
We kregen brancards, krukken, looprekjes, rolstoelen, verzorgingsmateriaal, 
beademingsmateriaal, pampers, een SG 300 tent, schepbrancard,… 
Ook mochten we van de afdeling Morkhoven een aanhangwagen in ontvangst 
nemen die, eenmaal open geplooid, kan dienst doen als verzorgingspost met 
twee bedden. 
Tegen de middag was onze minibus al volgeladen en konden we terugkeren 
naar Tielt. DIKKE MERCI aan iedereen voor de steun. De Oekraïners zijn jullie 
dankbaar.  
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En natuurlijk wilden we ‘thuis’ het opzetten van de aanhangwagen van afdeling 
Morkhoven zelf eens uitproberen... 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
27.04.2023 
 
Ook de Rode Kruisafdeling Zomergem schenkt ons materiaal voor Oekraïne. 
Bedankt voor de steun Kathleen! 
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28.04.2023 
 
De ziekenwagen die we in januari overbrachten naar Lublin in Polen is onder-
tussen aangekomen in het ziekenhuis van Kryvy Rih waar hij door onze 
Oekraïense vrienden officieel overhandigd werd en ondertussen in gebruik ge-
nomen is. 
 

 
 

 overhandiging van de sleutels 
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Gezien en goedgekeurd! 
 
 
 
10.05.2023 
 
Ook Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen draagt zijn steentje bij voor de humani-
taire hulp in Oekraïne! Wij mochten vandaag een grote hoeveelheid materiaal 
in ontvangst nemen in Brugge. 
Dit materiaal wordt bij onze eerstvolgende rit, begin juni, geleverd. 
De ziekenhuizen in Oekraïne zijn u dankbaar!  
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23.05.2023 
 
Nog 10 dagen voor ons vertrek! De voorbereidingen zijn begonnen. 
De ziekenwagen van afdeling De Haan-Wenduine (die gestopt is) en die daar-
voor nog in dienst was voor Rode Kruis Harelbeke, is al geladen... 
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30.05.2023 
 
Na de ziekenwagen hebben we nu ook onze minibus tot in de nok volgeladen.  
Nog enkele details oplossen en dan kunnen we op weg ... 
 

  
 

  
 
Op 3 juni zullen we de volgende rit, richting Lublin, uitvoeren. Meer daarover in 
de volgende ONZE TAAK. 
 
Filip Ledoux en Marc Wittevrongel 
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GESCHIEDENIS  RODE  KRUIS  TIELT 

DE  HULPDIENST (Deel 4 – slot) 

ANDERE ACTIVITEITEN 
 
Wie dacht dat daarmee alles gezegd is over de inzet van de vrijwilligers van de 
Hulpdienst zit redelijk op een verkeerd spoor. 
Na de oorlogsperiode werden de vrijwilligers actief betrokken bij de ‘propa-
gandadagen’. Een veertiendaagse die nationaal gepromoot werd (zie ook de 
artikels over ‘Geschiedenis C&W’ – OT 2018 nrs. 71 t/m 73). 
Tijdens deze verkoopdagen (huis aan huis) in het werkgebied van de afdeling 
Tielt waren zij een onmisbare schakel. De verkoop van lidkaarten (eerst huis 
aan huis, later met omslagen en nu per post) was heel belangrijk voor de finan-
ciële kant. Hiervoor werden ook de vrijwilligers van de Hulpdienst gevraagd om 
hun medewerking. 
 
De jaarlijkse stickerverkoop (reeds onafgebroken van het jaar 1961), zou niet 
kunnen doorgegaan zijn zonder de medewerking van de Hulpdienst (Dispatch 
1970, nr. 7). 
 
Op de Tieltse Jaarbeurs in de Europahal was er vele jaren een Rode Kruis-
stand. De eerste jaren was dit vooral een verkoopstand, later meer gericht op 
informatie over het Rode Kruis. Hier zag men de vrijwilligers eens in een andere 
optiek (zie OT mei 1981). 
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Ook op de kerstmarkten in Tielt en Pittem waren de Hulpdienst-vrijwilligers 
terug te vinden om het Rode Kruis in de kijker te plaatsen. 
 

 
Verkoopstand kerstmarkt met Christine Smis, Marc Wittevrongel en Marie-Rose Allaert 
 
Mee opstappen in de 11-november-optocht, en dit zeker sedert 1968, is ook 
een jaarlijks terugkerend evenement. (Dispatch 1e jrg – nov 1968, nr. 3). 
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De verhuis van de patiënten van het ‘oude gebouw’ van het Sint-Andries-
ziekenhuis naar de nieuwbouw, was dan weer een heel andere vorm van 
hulpverlening voor de Tieltse Hulpdienst. 
 
Maar ook de demonstratieoefeningen komen meer dan eens voor op de 
kalender van de Hulpdienst. 
 

 
 
In de vijftiger jaren (al vóór 1954) was er in Ruiselede zo’n demonstratie-
oefening onder leiding van de mobilisatieoverste Adolf Vanneste en dokter 
Leon Van Holder (lesgever Eerste Hulp in de afdeling). 
 
Nadien was er een ontvangst op het gemeentehuis. 
 

 
Uiterst links Adolf Vanneste en vooraan rechts Dr. Leon Van Holder. 
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In een meer recent verleden waren er opendeurdagen, demonstraties of 
veiligheidsdagen van diverse hulpdiensten, dit in de Europahal en/of op het 
Generaal Maczekplein. Enkele data: 15.09.1984 (Europahal), 22.08.2010 
(opendeur) – zie OT 1984 jrg 6, nr. 4 en OT 2010 nr. 41). 
 
Een uitnodiging naar de leden voor optredens in Sint-Andries Brugge en 
Wingene uit 1957 bewijst dat Tielt toch hoog aangeschreven stond. 
 

 
Dit is een kopie van de originele uitnodiging (voor de leesbaarheid, aan het einde van dit 
artikel opnieuw uitgetikt). 
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Er waren nog heel wat uitnodigingen, zoals bv. van de Brandweer Ruiselede 
die een beroep deed om mee te doen aan hun demodagen (met oefening van 
de brandweer). 
 
Iets heel uitzonderlijk (en hopelijk komt het niet meer voor) was de vraag om 
medewerking aan de sneltesten voor Covid 19 in het Sint-Andriesziekenhuis 
(oude ingang, Krommewalstraat) (OT 2021 nr. 83). 
 
Naast al deze activiteiten was er ook nog tijd voor ontspanning; de boog kan 
immers niet altijd gespannen staan. 
Een willekeurige en summiere greep uit de voorbije tijden geeft een idee hoe 
de Hulpdienst zich eens kon uitleven op een andere manier. 
 
Er was al eens een bezoek van de ‘Heilige Man’ en het gebeurde dat de Sint 
iedereen bij zich riep (van de leden en leiding tot bestuur) om eens het boekje 
open te doen. 
 

 
Toenmalig (van 1949 tot 1975) voorzitter Jozef Baert ontving een zak vol lekkers van de Sint. 
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Een quiz en/of verrassingsreis (ineengestoken door leden van de Hulpdienst, 
waaraan ook andere geledingen van de afdeling konden meedoen) zorgde ook 
altijd voor gezelligheid. 
 

 
De quiz-avonden waren altijd een succes! 
 
 
De zoektocht (een 10-tal keren) stuurde de vrijwilligers op pad in Kanegem en 
Tielt. 
 
 
De spelnamiddagen (gevolgd door een barbecue) zorgden dan weer voor een 
plezante noot (met optreden van de inrichters als verrassingsact). 
 

 
Spelnamiddag op Watewy 13.07.2003 
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Een meer opvallend evenement was wel in 1998 met de actie van Radio 
Donna. Een voetbalwedstrijd tussen de vrijwilligers van de Hulpdienst en een 
elftal van Radio Donna-medewerkers, gevolgd door een fuif waarvan de op-
brengst naar het goede doel ging. Een bedrag ban 60.000 BEF werd nadien 
overhandigd aan Mivalti (OT 1998, nr. 7). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Michel Follet gaf de aftrap. Aanvoerder 
voor RK Tielt was Danny De Craemer, 
voor Radio Donna was dat Evert Venema. 

 
Heden gebeurt het dat na een oefening nog gezellig wordt nagekaart, even-
tueel ook met een barbecue of iets dergelijks. 
 
Hiermee sluiten we ons artikel over de Tieltse Mobilisatie-/Hulpdienst af. We 
weten het, het is onvolledig en aanvullingen hierop worden met dank aanvaard 
op de redactie van ONZE TAAK. 
 
Zoals in het begin geschreven: de bronnen waren soms moeilijk terug te vin-
den. Nu en dan een bijdrage over een oefening of speciaal optreden of dienst 
in ons ledenblad zou het in de toekomst wel gemakkelijker maken om een meer 
volledig overzicht te hebben over de activiteiten van deze dienst. Zo zou het 
bv. interessant zijn om een overzicht van de prestaties per maand (of kwartaal) 
met opgave van datum, plaats en aard van de activiteit in ONZE TAAK te la-
ten verschijnen (wat vroeger regelmatig gebeurde). 
 
 
William Oosterlinck 
(het manuscript van de 4 delen van het artikel over de Hulpdienst werd afgesloten in november 2022) 
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Rode Kruis van België 
 afd. Tielt 

- : - : - : - Tielt, 1.9.1957 
 
 
Waarde Ambulancier(ster) 
 
Hierbij enkele inlichtingen voor ons optreden op 
Zaterdag 7.9.1957 en Zondag 8.9.1957 
 

I Zaterdag 7 Septemer te Sint Andries 
Het provinciaal bestuur mobiliseert de afd. Tielt om mede te 
werken te St Andries (Brugge). 
Het is voor onze afdeling een eer de enige afdeling in de 
provincie te zijn die daartoe uitgekozen wordt. 
Hierbij het mobilisatiebevel waaraan niemand zich mag onttrekken 
tenzij in geval van overmacht, die goed omschreven dienen 
bekend gemaakt aan de mobilisatieoverste 

Vertrek : Lakenmarkt om 17.30 stipt 
Uniform : Blauwe voorschoot + Witte muts 
  Overall + muts + gordelriem 
Voorziene tijd : ± 1½ uur om te eindigen om 20½ 

Deze schijnoefening gaat door op het marktplein te St Andries 
in samenwerking met de plaatselijke burgerwacht. 
Het optreden vervangt de 3e Zondag oefening van September. 
 

II Zondag 8 Septemer 1957 te Wingene 
Vertrek : om 13 uur Lakenmarkt 
Uniform : Overall + muts 
  Liefst witte voorschoot + muts 
  (blauw mag ook) 

voor goede bevoorrading is gezorgd, in eten en drinken, maar ik moet 
vooraf het aantal opgeven, kom mij tijdig verwittigen als ge meegaat. 
Wie niet kan op tijd zijn moet in uniform binnengaan en 
vooraf een kenteken komen afhalen. 
Ik verwacht iedereen. Het naarhuiskomen wordt ter plaatse geregeld 
Bem. Het is heel van zelfsprekend dat familieleden van 
 R. Kruisers altijd welkom zijn in onze tent en dit bij 
 ieder optreden. 
 
Wij rekenen op een stipte naleving van deze onderrichtingen 
 
 Met genegen groeten, 
 
De Voorzitter De Mobilisatieoverste 
J. Baert A. Vanneste 
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HENRY  DUNANT  EN  HET  RODE  KRUIS 
 

 
 
Wie Henry Dunant zegt, denkt aan het 
Rode Kruis en wellicht ook omgekeerd. 
Maar niet iedereen kan de link leggen. 
Vandaar dit artikel. 
 
Welke mens schuilt achter de naam 
Dunant? Het leek me wel interessant 
om daar even dieper op in te gaan, ook 
over hoe zijn levenswerk ontstaan is. 
 
Jean-Henry Dunant werd geboren in 
Genève (Zwitserland) op 8 mei 1828. 
Zijn familie behoorde tot de leidende 
klasse en spande zich in om het leed 
van de arbeiders te helpen lenigen 
(sociale wetgeving bestond nog niet). 
 

Zo ontwikkelde zich ook bij Henry Dunant een sociale bewogenheid die zijn 
verder leven een bepaalde richting zou geven. 
 
Hij sticht een eigen zaak om projecten in Algerije (toen een Franse kolonie) te 
financieren. De Franse administratie beloofde hulp, maar die blijft uit. Durant 
wil daarom de Franse keizer Napoleon III ontmoeten. 
Op 24 juni 1859 trekt hij naar het oorlogsgebied in Italië waar hij op zoek gaat 
naar Napoleon III. Er is op dat moment een oorlog aan de gang tussen de 
Fransen en de Oostenrijkers. Hij komt in Castiglione terecht, op 5 km van 
Solferino. In de kerk van Castiglione wordt hij geconfronteerd met de gruwel 
van de oorlog. Gewonden en stervende worden bij gebrek aan hulp aan hun lot 
overgelaten. Midden die chaos van ellende vergeet Dunant het doel van zijn 
reis en samen met toeristen en enkele vrouwen uit de buurt organiseert hij de 
hulpverlening. Hij weet, na heel wat overtuigende palabers, dat enkele ge-
vangen Oostenrijkse dokters de gewonden mochten verzorgen (niet evident, 
want gewonde vijanden werd gewoonweg hulp geweigerd). 
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Dit gruwelijk gebeuren blijft bij Dunant hangen. Het wereldgeweten hierover 
wakker te schudden, blijft hem bezighouden. Hij moet en zal hierover een boek 
schrijven. 
 
1862: een historische datum! Het boek van Henry Dunant ‘Un souvenir de 
Solferino’ verschijnt. Het doet de beschaafde wereld walgen. Charles Dickens, 
Victor Hugo en vele andere leidende figuren zijn sterk onder de indruk. 
Het roept niet enkel de gruwel van de oorlog op, maar bevat ook voorstellen 
om gewonden te verzorgen. Dit zou de aanzet zijn voor de ‘Eerste Conventie 
van Genève’. 
Dunant kan zijn ideeën niet alleen verwezenlijken; tijdens een bijeenkomst op 
9 februari 1863 werd het voorstel van Dunant besproken en werd een comité 
opgericht bestaande uit een 4-tal vooraanstaanden. Dunant wordt opgenomen 
als secretaris. De bal is aan het rollen. 
Dunant gaat zijn boek persoonlijk overhandigen aan staatshoofden, ministers 
van oorlog en hoofden van de gezondheidsdiensten van het leger. 
In 1863 gaat er in Berlijn een congres voor Wetenschap door. Dunant nodigt 
de leden uit op een internationale conferentie in Genève die het ‘Comité der 
Vijf’ wil organiseren. 
Op 28 oktober 1863 gaat, in aanwezigheid van afgevaardigden uit 30 Europese 
landen een ‘Internationale Conferentie’ door. De eerste fase is achter de rug. 
Hier waren enkele vertegenwoordigers van staatshoofden aanwezig. In een 
tweede fase moeten de resoluties door de regeringen goedgekeurd worden. 
Op 22 augustus 1864 wordt het document de ‘Eerste Conventie van Genève’ 
door 52 staten geratificeerd. Weer een historische datum. 
Het erkent ook het Rode Kruis-embleem als bewijs dat het personeel en de 
inrichtingen onder de bescherming van de Conventie geplaatst zijn. 
(België is een van die landen die ondertekenden). 

De stichting van het Rode Kruis is een feit! 
De pioniersrol van Dunant is uitgespeeld. Met dit alles heeft hij zijn persoonlijke 
zaken danig verwaarloosd, dat hij in zware financiële moeilijkheden geraakt. Hij 
verlaat Genève in 1867, wat ook het einde betekent van zijn medewerking aan 
het Internationaal Comité. Hij gaat in Parijs wonen. In 1870, tijdens de Frans-
Duitse oorlog, staat hij weer op de bres om de principes van de Conventie te 
laten eerbiedigen. Hij slaagt erin terdoodveroordeelde Parijzenaren van de 
kogel te redden. 
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Hij blijft zich verder inzetten voor humanitaire problemen. Hij leeft in armoede 
en tussen 1875 en 1887 verblijft hij o.a. in Londen, Stuttgart, Rome, Bazel, ... 
In 1892 wordt hij opgenomen in het hospitaal van Heiden. Hij krijgt een pen-
sioentje van zijn familie (1200 fr). In Heiden sticht hij een Rode Kruisafdeling. 
In 1895 vindt een journalist hem en herinnert de wereld aan Dunants bestaan. 
Bezoekers, hulpverlening en onderscheidingen stromen toe. 
Zo ontvangt hij in 1901 de Nobelprijs voor de Vrede. 
Hij overlijdt op 30 oktober 1910 in Hieden (en werd dus 82 jaar). 
Tot zover een summier en onvolledig overzicht van het leven en werk van 
HENRY DUNANT, de stichter van het Rode Kruis. 
 
P.S.: Voor wie meer wil weten over het leven en werk van Henry Dunant 

verwijs ik naar het boek van Carl Vandekerckhove (gewezen Dir. Gen. 
Rode Kruis): ‘J. HENRY DUNANT: DROOM EN DAAD’. 

 Er werd ook een stripalbum uitgegeven over zijn leven en werk door het 
Rode Kruis: ‘HENRY DUNANT: STICHTER VAN HET RODE KRUIS’  

 
William Oosterlinck 
 
 

!  BELANGRIJK  ! 
 
Rode Kruis Veertiendaagse 
Pleisterverkoop start op donderdag 18 april. 
 

Iedereen die (enkele uurtjes op do 18, vr 19 en/of za 20 april) wil meewerken 
aan de verkoop, gelieve haar/zijn dienstverantwoordelijke te contacteren. 
Alleen de vrijwilligers (in uniform) van de Hulpdienst staan op kruispunten, 
vrijwilligers van andere diensten kunnen een voorstel doen waar ze de pleisters 
willen verkopen. 
 
Fiëstival 
 

Op zaterdag 11 mei hebben we het feest voor de Rode Kruisvrijwilligers! Dit 
jaar zijn we te gast op Domein Hofstade waar we onze Rode Kruisvrijwilligers-
gemeenschap vieren. Het wordt een dag vol activiteiten, muziek en lekker eten 
in/aan bars/foodtrucks (aan de ingang krijg je waardebons die kunnen inge-
wisseld worden voor drankjes en/of hapjes op het festivalterrein). 
Voor meer info verwijzen we naar de Rode Kruis website. 
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prijskamp 2023 – antwoorden opgave 4 
 
 
1. Spreuken 

a) De hond in de pot vinden. 
b) Met één been in het graf staan. 
c) Op het verkeerde paard wedden. 
 
Betekenis:  a) Komen eten als het eten op is. 
 b) Niet lang meer te leven hebben. 
 c) Verkeerd gokken. 

 
 
2. Beroep: INTERIEURVERZORGSTER 
 
 
3. Hoofdsteden en rivieren 

 a) Praag Moldau 
 b) Berlijn Spree 
 c) Brussel Zenne 
 d) Londen Theems 
 e) Boekarest Dambovita 
 f) Rome Tiber 
 g) Parijs Seine 
 h) Wenen Donau 
 i) Boedapest Donau 
 j) Kiev Djnepr 
 k) Lissabon Taag 

 
 
4. Gemeente: Waardamme 

niet gelogen = waar 
dam in het damspel 
ME = mobiele eenheid  /  m.e. = middeleeuwen 
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5. Woorden 
HAND – EN – SPAN – DIENST – EN 
HAND-EN-SPAN-DIENSTEN 
 
 

Schiftingsvraag: a) drie laatste cijfers Joker: 6 9 2 
 b) som Lotto: 139 
 
 
Rangschikking opgave 4 
  punten verschil schiftingsvraag 
1. Lieve De Burghgraeve 36 43 
2. Tom Vermeersch 36 44 
3. Filip Allaert 36 62 
4. Christel Van Poucke 36 120 
5. Marie-Rose Allaert 36 165 
 
Eindklassement 2023: 
  punten verschil schiftingsvraag 
1. Marie-Rose Allaert 118 147 
2. Filip Allaert 118 151 
3. Liliane De Roo 118 370 
4. Annick Verhamme 118 387 
5. Gabriël Wittevrongel 118 417 
6. Marc Wittevrongel 118 470 
7. Hendrik Raes 118 715 
 
Verder waren er drie deelnemers met 117 punten: Lieve De Burghgraeve, Anja 
Vande Vyvere en Bart Bekaert – vijf met 116 punten: Peter Puype, Tom 
Vermeersch, Patrick Maertens, Jo Bouckaert en Eveline Wielfaert – twee met 
114 punten: Christel Van Poucke en Jacques Lapeire – Marie-Anne Verstraete 
haalde 113 punten en Aurel D’Haese 112. 
 
Deze opgave was dus de laatste van het jaar 2023. In 2018 kwam de eerste 
opgave aan bod, dit was dus al het zesde jaar dat onze puzzels verschenen. 
We gaan dus het zevende jaar in! Wie zei er ook weer: “Het zal geen succes 
worden, maar je kunt het maar proberen.” 
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Bij de 4e en laatste opgave van 2023 waren er 19 inzendingen, waarvan bij 14 
alle antwoorden juist waren. 
De uitslag (eerste vijf) van wie dus 36 punten behaalden, vind je terug achter-
aan de antwoorden. 
Ook de eindklassering over 2023 vind je daar terug met de 7 deelnemers die 
hier alle punten (118 in totaal) behaalden en de overige 12 deelnemers met 
hun resp. aantal punten. 
De eerste schiftingsvraag van nr. 4 (3 cijfers Joker) schudde het klassement 
behoorlijk door elkaar. 
 
We hopen jullie met deze opgaven terug plezier en misschien ook wel 
(ongewild) ‘muizenissen’ te bezorgen. 
In 2024 zorgen we over de vier opgaven voor een diversiteit aan zoekertjes 
(met of zonder addertjes). Er zullen steeds 6 opgaven zijn die om een oplossing 
vragen. 
We stellen de inzenddatum op drie weken: niet te lang, maar ook niet te kort 
om te kunnen zoeken. 
Nog een goede raad: na het invullen overlees je best nog even alle antwoorden 
zodat je geen fatale schrijffouten maakt en ook geen vragen vergeet te 
beantwoorden (want dat gebeurde in 2023)! 
 
Nog dit: ook nu weer kan je maar één keer een eerste prijs winnen over de vier 
edities, zodat er telkens een andere winnaar is en je op die manier dus ook 
kans hebt om eens de zege te proeven J 
 
Ondertussen is de prijsdeling ook al achter de rug en de deelnemers gingen 
weer tevreden J naar huis en wachten waarschijnlijk al ‘ongeduldig’ op hun 
volgende opdracht, hierna enkele sfeerbeelden van de prijsuitreiking: 
 

 onze quizmaster William Oosterlinck 
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William, Tuur & Emiel met hun mama Jo, Eveline, Christel, Bart en Anja 
 

 
William, Jo, Eveline en Christel 

 
 Filip, Annick, Patrick, Jacques en Hendrik 
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Liliane, Lia en Peter 

 
 Marc en Lieve 

 
Peter, Christophe en Filip 
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Vz Christophe en Gabriël 

 

 
Patrick, Jacques en Hendrik 
 

 
 Bart, Anja en Marie-Rose 
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William overliep het eindklassement van de ONZE TAAK-quiz editie 2023. 
Alle deelnemers ontvingen een waardebon (verschillende waarde naar gelang 
de plaats in het klassement). 
 
Er waren ook nu weer vier flesjes cava te verdelen onder de winnaars van de 
aparte opgaven van 2023 en dat waren voor: 
 

opgave 1: Peter Puype 
opgave 2: Hendrik Raes 
opgave 3: Lieve De Burghgraeve 
opgave 4: Lieve De Burghgraeve, maar aangezien er maar 1 flesje per 

winnaar te verdienen valt, ging dat naar Tom Vermeersch. 
 
 
Nadat de prijzen (waardebons) verdeeld waren, had William ook nog voor een 
assortiment tombolaprijzen gezorgd: een taart (die besteld was bij Mivaliti), 
aardappelen van Baziel, geschenkbon van Slagerij Lieven, windlicht, douche-
gel, ruitenpoets, enz.  Die tombolaprijzen werden verdeeld nadat Tuur en Emiel 
uit de ene doos een naam en uit de andere doos een tombolanummer trokken. 
 
Nog wat napraten bij een frisdrankje, biertje of kopje koffie en iedereen kon 
tevreden terug naar huis, uitkijkende naar ONZE TAAK Nr. 94 met de eerste 
quizopgave voor 2024! 
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prijskamp 2024 - opgave 1 
 
 
1. Filippine 

 
Aan de hand van de omschrijving die je hierna vindt, vul je het te zoeken 
woord in in de desbetreffende vakjes. 
Gelijke cijfers zijn gelijke letters. 
In de verticale dik omlijnde kolom vind je het te zoeken woord. Noteer ook 
dit woord op de voorziene plaats op je antwoordblad. 
 

 1. “gevaarlijke” kermisartiest 
 2. volgt zijn tegenstander van nabij 
 3. kunstenaar op velerlei gebied 
 4. verkondiger 
 5. maakt vaarwater open voor schepen 
 6. verpakking – pakmateriaal 
 7.  universiteit in de USA 
 8. lithografie 
 9. schuim romig nagerecht 
 10. nederzetting van pioniers in Israël 
 11. gerechtelijke procesvoering 
 12. hulpgeestelijke voor de pastoor 
 13. Hercules reinigde zijn stallen 
 14. statige getrouwde vrouw 
 
 
2. Opmerkelijke feiten/gebeurtenissen 
 

a) In 1974 breekt deze Belg een ongewoon wereldrecord. Graag naam en 
voornaam. Om welk wereldrecord gaat het en om hoeveel tijd gaat het? 
(3 antwoorden dus) 

b) Post-it. Iedereen kent deze zelfklevertjes. Wie is de uitvinder/eerste 
fabrikant en uit welk jaar dateren ze? (2 antwoorden) 

c) Waar en wanneer ging de eerste Love Parade door? (2 antwoorden) 
d) Waar werd ooit de koudste temperatuur op aarde gemeten en hoeveel 

graden Celsius bedroeg die temperatuur? (2 antwoorden) 
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3. Rekenopgave 

 

Probeer 387 te vormen of zo dicht mogelijk te benaderen door alle onder-
staande even getallen juist éénmaal te gebruiken (+  -  :  ´) 
 2   4   6   8   9   12 
 
 

4. Door telkens het woord van vier letters op de plaats van de puntjes in te 
vullen, krijg je 4 andere woorden. Welk woord van 4 letters bedoelen we? 
 
P  .  .  .  .  L E N 
M E  .  .  .  .  E N 
V  .  .  .  .  S 
F I  .  .  .  .  E N 
 
 

5. Spreuken 
 

Dit vaste onderdeel mag ook nu weer niet ontbreken. Zoek de klinkers en 
geef ook de betekenis van de spreuken! 
 

a) H  T  L  T  S  T  H  M  D  H  F  T  G  N  Z  K  K  N 
b) V  S  B  G  N  T  N  D  K  P  T  S  T  N  K  N 
c) M  T  D  K  K  T  N  G  S  P  R  K  N 
 
 

6. We zoeken een Vlaamse (deel)gemeente, aan de hand van deze cryptische 
omschrijving: we zijn een rooms-katholieke gemeenschap van vrouwen die 
op een beschermende wal wonen. 
 

Schiftingsvraag 
1. Wat zal de som zijn van de lottogetallen (met reservenummer) van de 

trekking van zaterdag 23.03.2024? 
2. Wat zijn de laatste twee cijfers van de Jokertrekking van vrijdag 22.03.2024? 
 
Uiterste inzenddatum: woensdag 20.03.2024 
 
Terugbezorgen aan: William Oostelinck, Europalaan 18, Tielt 
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Wil je ook jouw artikel in de volgende ONZE TAAK? 
 
 
 

Stuur dan jouw tekst en foto’s naar: 
 

marierose.allaert@skynet.be 
 

die alles in ONZE TAAK-vorm zet. 
 
 
 

Familienieuws is ook altijd welkom! 
 
 
 

Ook adreswijziging zo snel mogelijk doorgeven 
op bovenstaand e-mailadres zodat 

ONZE TAAK 
voor iedereen op de juiste plaats terechtkomt! 

 
 
 
 
 

We verwachten jouw bijdrage op de redactie tegen 
 

UITERLIJK 15 APRIL 2024! 
 
 
 

 
 
ððLEES  ONZE TAAK  IN  KLEUR  OP www.rodekruis.be/tieltïï 

 
  

mailto:marierose.allaert@skynet.be
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FAMILIEBERICHTEN 
 
 
 

 

Op 10 januari overleed Frans Vancoillie (°1934), schoonbroer 
van Christiana Braekevelt en Erik Vanneste (beiden Zorgbib). 
 
Rode Kruis Tielt biedt Christiana, Erik en familie zijn oprechte 
deelneming aan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 
 
 
Ga jij trouwen? Ben je pas bevallen? Werd jij onlangs oma of opa? Heb je de 
voorbije maanden jullie kristallen, zilveren, gouden of albasten bruiloft gevierd? 
 
Wil je jouw familienieuws ook delen met jouw collega’s Rode Kruis-vrijwilliger 
die niet actief zijn op Facebook? 
 
Stuur de gegevens dan snel door naar de redactie van ONZE TAAK via: 
marierose.allaert@skynet.be 
  

mailto:marierose.allaert@skynet.be
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Uit de RK-nieuwsbrief: 
 
 
Een jaar lang goede voornemens 
 

Goede voornemens worden in de eerste dagen en weken van een nieuw 
jaar vlot gemaakt. Ze daadwerkelijk volhouden is helaas vaak een ander 
paar mouwen. 
Speciaal daarom riep Rode Kruis-Vlaanderen trouwe én nieuwe donoren 
op om een Doneerdoel vast te leggen. En dat idee sloeg aan. Meer dan 
10.000 mensen gingen erop in en gaven aan hoeveel keer zij bloed en/of 
plasma willen komen doneren in 2024. Super! 
Zien we jou ook binnenkort? 
 
 
De gift van je leven 
 

Wanneer je nadenkt over je erfenis, denk je uiteraard eerst aan je dier-
baren. Daarnaast laten meer en meer mensen ook iets na aan een goed 
doel. Een prachtige manier om van blijvende betekenis te zijn voor vol-
gende generaties. 
Wist je trouwens dat nalaten en schenken aan Rode Kruis-Vlaanderen 
belastingvrij is? 
 

Wil je meer weten? Wij helpen je graag verder met onze gratis testament-
gids en vrijblijvend en vertrouwelijk persoonlijk advies.  
 
 
Eerste Hulp bij Psychische Problemen (EHBP): volg onze opleiding 
 

Heeft je partner veel stress door het werk? Is je vriend(in) ontroostbaar na 
een relatiebreuk? Zien je kinderen hun studies niet meer zitten? 
Iedereen komt wel eens in contact met iemand die het moeilijk heeft. Maar 
hoe herken je de signalen? En hoe help je zonder er zelf onderdoor te 
gaan? 
In onze opleiding leer je tips en richtlijnen toepassen via oefeningen en 
versterk je inzichten dankzij groepsgesprekken. Daarnaast ga je op zoek 
naar je eigen sterktes, naar een houding en woorden om anderen te 
helpen en leer je je eigen grenzen aangeven. Dit alles doe je in een veilige 
oefenomgeving onder begeleiding van onze ervaren lesgevers. 
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