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PAASEIEREN  VOOR  MIVALTI  –  06.04.2023 
 
Naar jaarlijkse traditie trokken we – Eveline, Marie-Rose, Marc, Stefan en zijn 
dochter Liene – ook nu op Witte Donderdag naar Mivalti met paaseieren. 
 

 
ï Eveline maakte deze bewoonster 

van Mivalti blij 
 
 
 
 
 
 
 
ook Liene deelt paaseieren uit ò 

 
 

 
 
 
 
 
ï deze bewoonster kreeg paaseieren van 

Marc 
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ï deze bewoner kreeg paaseieren 

van Marie-Rose 

 
 
En ja, er mocht zelfs geproefd 
worden van verse pralines Ä 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ï rondneuzen in het kera- 

miekatelier met Marc, 
Stefan en Eveline 
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Deze bewoners zijn altijd blij als Eveline langs komt! 
 
 
 
 

 
De paaseierenronde zit er weer op. Tot volgend jaar! 
 
 
Marie-Rose Allaert 
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100 BLOEDGIFTEN 
 
Op woensdag 3 mei waren er twee bloedgevers in de Tieltse Europhal die 
gehuldigd werden omdat ze al voor de 100ste keer bloed doneerden. 
 

 
 

Bloedgeven-medewerkster Lieve De Burghgraeve met Joris Cools 
 

 
 

Katrien De Roo en Bloedgeven-medewerkster Lieve De Burghgraeve 
foto’s Marie-Rose Allaert 
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MEDISCHE GOEDEREN VOOR OEKRAÏNE (DEEL 2) 
 
 
 
05.04.2022 
Het RK-lokaal raakt alweer aardig 
volgestouwd... 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.04.2022 
Deze avond onze auto volgeladen. 
 

 
Morgen nog wat laatste regelingen en 
zaterdagmorgen vertrekken we voor de 
tweede keer naar Lublin om alles af te 
leveren bij onze vrienden van Medimost 
die zorgen voor verdeling in Oekraïne. 
Nogmaals dank aan iedereen die dit 
mogelijk gemaakt heeft zowel materieel 
of financieel. 

 
 
 
23.04.2022 
Eerste chauffeurswissel na 350 km... 
Koffie en thee en nu terug onderweg... 
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Eerste deel van de rit zit erop... 
Onderweg nog het leuke gezelschap gekregen van een autobus West-
vlamingen op weg naar Berlijn. Met dank voor de aangeboden picknick    
Ondertussen al ingecheckt in ons hotelletje in Rzepin.  
 
24.04.2022 
Onze eindbestemming (Lublin) komt in zicht... 
 

 
 
Na ons ontbijt rond 7u30 vertrokken uit Rzepin voor de laatste 650 km. Tijdens 
onze rustperiodes enkele keren spontaan benaderd door Oekraïners die hun 
vlag gezien hadden aan onze wagen en die ons kwamen bedanken voor onze 
hulp (met dank aan Natia Arabuli voor de vlaggen ). 
Rond 14u aangekomen in Lublin. Ons hotel is een mooi gerestaureerd klooster. 
 

  
 
Afspraken werden reeds gemaakt met de mensen van Medimost voor het uitla-
den van het materiaal morgenvoormiddag. 
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25.04.2022 
Deze morgen onder een stralend zonnetje op het centrale plein in Lublin ons 
materiaal gelost. 
 

  
 
We kwamen net op tijd met onze voorraad voor moeders en kinderen want blijk-
baar is er in verschillende ziekenhuizen een nijpend tekort. 
Alles vertrekt straks nog naar Oekraïne. 
Tijdens een wandeling nadien nog een concertje gekregen om klokslag 12u00 
vanop het balkon van het stadhuis... (zie filmpje op Facebook ‘Medische goede-
ren voor Oekraïne’). 
 
Dinsdag 26 april tot aan de grens gereden (Hrebenne) om de toestand te bekij-
ken. 
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Dit is niet de gekendste of de grootste grensovergang maar het is toch al rede-
lijk confronterend. In een grote verwarmde tent worden de vluchtelingen opge-
vangen en krijgen ze warm eten en drinken, er is een speelhoekje voor de 
kinderen, een min of meer afgesloten plekje waar men kan slapen, een gebeds-
hoekje en er is medische verzorging, indien nodig. Militairen zijn hier niet aan-
wezig maar de politie helpt de vluchtelingen wegwijs te maken. 
 

 
 

  
 
 
Wij werden ter plaatse wegwijs gemaakt door ‘medic’ Simon (een gepensio-
neerde militair uit Engeland) die hier vrijwillig en volledig op eigen kosten naar-
toe gekomen is. Hij is er al van kort na het uitbreken van de oorlog en is van 
plan om er ook te blijven. 
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Medic Simon uit de UK die instaat voor de medische zorgen. 
 
 
28.04.2022 
Terug thuis! 
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Onze tweede trip Naar Lublin zit erop. 
Het stof (en de dode vliegen) van de 3550 gereden kilometers is ondertussen 
afgespoeld en onze wagen is terug gebruiksklaar voor onze Rode Kruis afde-
ling. 
 
Alle geleverde materiaal is gelost, opnieuw gesorteerd en ondertussen al gele-
verd in Oekraïne. 
De mensen van Medimost (verantwoordelijken en vrijwilligers) zijn ons heel 
dankbaar. Ze kunnen door ons materiaal de hoogste nood in de ziekenhuizen 
helpen lenigen. 
 
We hebben ook met eigen ogen de situatie aan de grens kunnen zien (wij be-
zochten Hrebenne). 
 

 
 
Men tracht er de vluchtelingen zo goed mogelijk op te vangen.  
Ze kunnen er uitrusten in een verwarmde tent, krijgen een maaltijd en medische 
zorgen. Het blijft wel een confronterende situatie die toch weer moet opgelost 
worden door vrijwilligers want bij de kleinere grensposten zoals Hrebenne komt 
er praktisch geen pers of andere media langs. 
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We willen ook langs deze weg nogmaals onze sponsors groot en klein be-
danken. 
Uw gift is ondertussen goed gebruikt. 
Medisch materiaal of giften blijven nog altijd meer dan welkom. 
We blijven inzamelen want het lijkt er spijtig genoeg niet op dat er vrede op 
komst is in de regio. 
Als laatste nog een speciale dankuwel aan Vira Orel en Krzysztof Łątka voor 
de ontvangst en hun medewerking. 
 
 
08.08.2022 
Een deel van onze medische goederen aangekomen in Rivne. 
 

  
 
 
Filip Ledoux en Marc Wittevrongel 
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95 JAAR RK TIELT  –  21.05.2023 
 

 
 
Op zondag 21 mei 2023 werd het 95-jarig bestaan van onze Rode Kruisafdeling 
gevierd. Op 28 november 2022 was het exact 95 jaar geleden dat de afdeling 
Tielt van ‘Het Belgische Roode Kruis’ boven de doopvont werd gehouden, dit 
in de lokalen van het toenmalige Sint-Jozefscollege in de Kortrijkstraat (zie ge-
denkplaat aangebracht op de voorgevel van het college). 
 

 
 
Op de uitnodiging om deel te nemen aan deze viering werd door een 75-tal 
leden en genodigden positief gereageerd. 
Langzaam druppelde iedereen binnen bij ‘De Post Events’. 
Voorzitter Christophe Lahousse verwelkomde iedereen en bedankte de vrijwil-
ligers voor hun inzet tijdens het voorbije jaar. 
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Aan de hand van een power point presentatie overliep hij de diverse diensten, 
hun activiteiten en de resultaten van 2022. 
 
We mogen het ook een traditie noemen dat de verdienstelijke medewerkers 
met een zeker aantal dienstjaren op hun conto, worden gehuldigd:  
voor 10 jaar dienst waren dat: Annemie Goossens, Davy Vande Sompele, 
Marleen Vantornout, Veerle Dooms, Christel Van Poucke en Marijke Verbeke. 
Voor 15 jaar: Shana De Coninck, Marie-France Deman, Georgette Vermeersch 
en Rita Langeraert. Voor 20 jaar: Jo Bouckaert en Sandy Lippens. Voor 25 jaar 
was dat Frank Wilefaert. Voor 30 jaar: Bart Bekaert; Stefan Lambert en Viviane 
Meulebrouck. Voor 45 jaar: Gabriël en Marc Wittevrongel. 
Ere-penningmeester Roger Strubbe ontving de legpenning Koningin Elisabeth. 
 
Ere-voorzitters Ernest Waûters en Catharina Dehullu mochten de eretekens 
opspelden en de diploma’s overhandigen. 
 

 
Zittend vlnr: Marc Wittevrongel, Nele Verhenne, Filip Ledoux, Greet Raes, Gabriël Wittevrongel 
en Maria-Paule Hellebuyck. 
Staand vlnr: Roger Strubbe, Georgette Vermeersch, Eveline Wielfaert, Christel Van Poucke, 
Catharina Dehullu, Davy Vande Sompele, Rita Langeraert, Jan Defour, Stefan Lambert, 
Jo Bouckaert, Johnny De Schutter, Marie-France Deman, Jarne Leinders, Shana De Coninck, 
Frank Wielfaert, Christophe Lahousse en Ernest Waûters. 
 
Als slot van dit ‘officiële’ gedeelte werd het glas geheven op de Tieltse RK-
afdeling en werden we uitgenodigd om de werking van de diverse diensten te 
bekijken, die op de tentoonstellingsborden aan de hand van foto’s en korte 
teksten werd voorgesteld. 
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Na de receptie en het geslaagde etentje was er ook nog de voorstelling van de 
nieuwe ambulance en nieuwe interventiewagen van de afdeling. 
 

 
Stefan Lambert kon op heel wat aandacht rekenen bij de voorstelling van de nieuwe ambulance. 
 
Alhoewel de viering van het 95-jarig bestaan minder uitgebreid was dan bij 60, 
75 en 80 jaar, was ze zeker niet minder betekenisvol. 
Op naar het 100-jarig bestaan binnen een kleine 4,5 jaar ... en dat zal er sneller 
zijn dan gedacht. 
 
Tot slot willen we ook de organisatoren bedanken voor deze geslaagde bijeen-
komst/viering. Het was helemaal oké... en de afwezigen hadden weer eens 
ongelijk. 
 
P.S.: In het tijdschrift van De Roede van Tielt nr 2 – april 2023 is een bijdrage 

verschenen over Rode Kruis Tielt, geïllustreerd met heel wat foto’s. 
 Te verkrijgen bij de heemkundige kring De Roede van Tielt. 
 
William Oosterlinck 
foto’s Gabriël Wittevrongel/Marie-Rose Allaert 
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BLOEDGEVERSFEEST  –  14.06.2023 
 

 
Vooraan midden: Marleen Declerck en Ingrid Wullaert, tussen de bestuursleden RK Tielt, 
vrijwillgers Dienst Bloed en genodigden. 
 
Volgende donoren werden gehuldigd voor: 
 
25 bloedgiften: Claire Bauwens, Maureen Caulier, Marleen Declerck, Nathalie 
Degeldere, Luc Hurtekant, Greet Vanoverbeke en Stijn Voet 
 
50 bloedgiften: Elien De Decker, Marischka Van Parys, Carine Van Severen en 
Nico Vanderhaeghen 
 
75 bloedgiften: Dirk Braekevelt, Nico De Maeght, Marleen Decavele, Pieter 
Demeire, Lutgarde Gennez, Joost Mestdagh en Stefaan Spiessens 
 
100 bloedgiften: Pablo Wielfaert 
 
150 bloedgiften: Frank Van Ryckeghem en Ingrid Wullaert 
 
175 bloedgiften: Johan Saelens. 
 
Proficiat aan iedereen! 
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UIT  VERVLOGEN  TIJDEN 
 
In ONZE TAAK nr. 90 (pagina 37) beloofden we wat duiding bij onderstaande 
afbeeldingen. 
 

 
 
Wanneer iemand iets belangrijks gedaan had, of zich op de een of andere 
manier uitzonderlijk verdienstelijk had gemaakt ten voordele van het Rode 
Kruis werd daar aandacht aan geschonken. Die persoon of afdeling kon reken-
en op erkentelijkheid. Uit bovenstaand ‘brevet’ kunnen we opmaken dat het ze-
ker vanaf de dertiger jaren (zie 193...) en ook daarna nog van toepassing was. 
 
Dit is in verval geraakt en de daaraan gegeven aandacht is wellicht niet meer 
van deze tijd. Spijtig, maar de tijden veranderen. Toch willen we u laten kennis-
maken met dergelijke ‘getuigschrift’ uit vervlogen tijden. 
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Het Rode Kruis bestaat uit verschillende disciplines. Het Jeugd Rode Kruis 
(destijds Rood-Kruis der Jeugd van België) is daar een van. 
 
Er zijn vele uitgiften geweest om de jeugd eraan te herinneren of te informeren 
dat bepaalde zaken belangrijk zijn en/of waren. 
 

 
 
Een voorbeeld hiervan vonden we in ons archief uit de jaren .... (?). Dat is veelal 
het probleem: nergens is er een datum of jaartal te vinden. Zeker is dat het van 
heel lang geleden is, toen de hoofdzetel nog in de Livornostraat was. 
Opmerkelijk is dat deze kaart oorspronkelijk in het Frans verscheen en nadien 
werd vertaald. Maar, men vergat ‘de 8 geboden van de gezondheid’ te vertalen 
(zie bovenaan: middelste afbeelding met het rood kruis). We vonden het leuk 
om dit ook als curiosum te publiceren in ONZE TAAK. 
(nvdr: beide afbeeldingen werden gekopieerd uit de verzameling van William & Lia Oosterlinck-Vanneste) 
 
William Oosterlinck. 
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GESCHIEDENIS  RODE  KRUIS  TIELT 
 
 
DE  HULPDIENST (Deel 1) 
 
 
Noot vooraf: we vermelden menigmaal Dispatch – voorloper van Onze Taak 
en ONZE TAAK, hetgeen verwijst naar publicaties/verslagen verschenen in 
ons tijdschrift. 
 
 
In een aantal vorige edities zijn reeds heel wat disciplines (of ‘takken’), die 
onderdeel zijn of waren van Rode Kruis Tielt, aan bod gekomen. 
De ‘tak van de boom’ van onze afdeling die wellicht het meest in het oog springt 
naar de buitenwereld toe, is ongetwijfeld de Hulpdienst met zijn vrijwilligers en 
dan vooral op de preventieve diensten waar ze meteen voor velen het boeg-
beeld van de afdeling zijn. Dit is ook zo in andere afdelingen. Daarmee willen 
we geenszins afbreuk doen aan de belangrijkheid van de andere geledingen 
binnen de afdeling. Integendeel. Iedereen is dit in zijn eigen domein en zeker 
voor het geheel van de afdeling. Ze werken soms in meer anonimiteit en zijn 
aldus minder gekend. 
 
Voor de start of het begin van de Hulpdienst moeten we heel wat teruggaan in 
de tijd. Misschien is het met de komst van de eerste ambulance in 1938 dat we 
aan de oorsprong zijn van deze dienst. Geen enkel document of ander spoor 
kan dit bevestigen, maar het lijkt me meer dan logisch dat dit wel het geval is. 
 
Maar voor we de Hulpdienst verder onder de loep te nemen, wil ik er aan toe-
voegen dat we een wezenlijk onderdeel hiervan in deze bijdrage niet zullen 
behandelen, nl. ‘de ambulancedienst’, met eerder het ziekenvervoer en later 
‘de 900’ over ‘de 100’ naar ‘de 112’. Dit kan eventueel een afzonderlijke bij-
drage worden, maar we verwijzen alvast nu naar het artikel recent verschenen 
in ONZE TAAK naar aanleiding van ’35 jaar Dienst 112’ in de schoot van de 
afdeling. 
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BEGINJAREN 
 
De Hulpdienst (toen noemde men het de ‘Mobilisatiedienst’) kende zijn eigen-
lijke doorbraak met Wereldoorlog II, meer bepaald met het ‘Hospitaal nr. 44’, 
gevestigd in de Sint-Andrieskliniek o.l.v. Dr. Henry Colle (ook voorzitter van RK 
Tielt) en de inval van de Duitse leger in Tielt. 
 
 

 
 
 
Er was in korte tijd heel veel personeel nodig om aan de vraag om hulp te kun-
nen voldoen. Cursussen Eerste Hulp vormden toen ook al de basis. 
 
De oorlogsjaren 1940-1944 (vooral 1944) zullen voor de ‘Mobilisatiedienst’ zeer 
druk worden (bevrijding van Tielt), met heel veel inzet en een ervaring die ze 
elders nooit hadden kunnen opdoen. 
 
  



 

05/2023 ONZE TAAK Nummer 91 

23 
 
 
 

 
Op deze foto uit 1945 zien we tussen de patiënten en dokters (Dr. Henry Colle en Dr. Jozef Maes) het 
RK-personeel met o.a. Marie-Madeleine Missant, Elza Delantsheer, Adrienne Claeys, M-Madeleine 
Bergez, Agnes Vandewalle, Germaine Devolder, Mariette Lambrecht en A. Vanderhaeghen. 
 
 
De bijstand in het ‘Hospitaal nr. 44’ was veelal voor de vrouwelijke leden van 
de ‘Mobilisatiedienst’ (mannelijk personeel zag men bijna niet in de ziekenhui-
zen, behalve de artsen). Anderzijds werden de mannelijke leden meer ingezet 
bij het ‘veldwerk’. 
 
Deze dienst werd door dhr. Adolf Vanneste (door Dr. Colle gevraagd om 
mobilisatieoverste te worden) vakkundig uitgebouwd tot een goed draaiend 
geheel met heel veel leden. We verwijzen hierbij naar eerdere publicaties in 
ONZE TAAK en recenter met o.m. een verslag van dhr. Adolf Vanneste in 
ONZE TAAK nr. 50 (2015) en in ONZE TAAK nrs. 67 en 68 (2017). 
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TOETREDING en OPLEIDING 
 
Om tot de Hulpdienst toe te treden moet men een zeker leeftijd bereikt hebben 
(vroeger was die 18 jaar) en er dienen opleiding en bijscholingen gevolgd te 
worden. 
 
Het noodzakelijke brevet ‘Helper’ (in het begin noemde dit ‘Helper-Ambulan-
cier’) was lange tijd een basisvereiste om in de Hulpdienst te komen. 
Nu nog is dit het begin van de opleiding. Nadien volgen de meer specifiek 
gerichte scholingen voor de hulpdienstleden. Maar daarmee is de kous nog niet 
af. Regelmatig bijscholen is een noodzaak en/of vereiste. 
 

 
Oefendag Europawijk 14.06.1994 – zittend Filip Allaert, staand Filip Lybaert en William Oosterlinck 
 
Deze bijscholingen gebeuren in de eerste plaats op lokaal echelon tijdens de 
maandelijkse bijeenkomsten of tijdens de oefendag(en). Zo vinden we (onder 
meer door verslagen in ONZE TAAK) dat er in 1996 en 1997 een jaarlijkse 
oefendag was op de terreinen in de Europalaan/Belgiëlaan (waar nu kinderop-
vang Tanneke is). 
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Tijdens de periode dat de Hulpdienst nog verder verdeeld werd in Gewesten 
gingen ook daar de nodige opleidingen en bijscholingen door. Dit was telkens 
een weekend en scholen (telkens in een andere afdeling) waren hiervoor uiterst 
geschikt door de vele klaslokalen. Contacten met de school verliepen meestal 
via de plaatselijke afdeling waar de opleiding doorging (zo b.v. in Tielt in het 
VTI). 
 

 
Sint-Lutgardis – Meulebeke 
 
Ook provinciaal werden er opleidingen/bijscholingen georganiseerd, wat dus 
kon doorgaan over heel de provincie West-Vlaanderen, maar gezien het grote 
aantal deelnemers was het Militair Kamp in Lombardsijde een uitstekende 
locatie (met veel slaapgelegenheid). Ook dit ging door in het weekend. 
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Prov Opleiding Militair Kamp Lombardsijde – opmerkelijk het grote aantal deelnemers 
 
Het Zeepreventorium in De Haan was jarenlang ‘the place to be’. Maar naast 
diverse andere domeinen vond ook in Vlamertinge eens een specifieke oplei-
ding plaats. 
Wanneer het kon (met de locatie van de huidige provinciale zetel) en nu nog 
gaan opleidingen en bijscholingen dan ook door in Brugge. 
Maar ook nationaal was dit ergens te lande. Zo herinner ik mij nog zeer goed 
de zeer gekende en gegeerde weekends (er waren er steeds twee voorzien 
per sessie) in Chevlipont (nabij Villers-la-Ville). De deelname was niet onbe-
perkt, men moest er dus vlug bij zijn met de inschrijving. 
Tielt miste de afspraak niet. Die dagen waren legendarisch met veel anekdoten 
doorspekt (Dispatch 1970, jaargang 3, nr. 7). 
In 1984 waren van 20 t/m 26 augustus vijf leden van de Tieltse Hulpdienst aan-
wezig op de nationale opleiding in Waver (Onze Taak 1985, jaargang 7, nr. 1). 
Ook Vilvoorde in 1987 had deelnemers uit Tielt. En er waren er nog meer waar 
vrijwilligers uit Tielt steeds present waren. 
 
 
OEFENINGEN (al dan niet met andere hulpdiensten) 
 
Naast de reeds opgesomde opleidingen, vergaderingen en bijscholingen, is er 
nog een waaier aan activiteiten waar de leden van de Hulpdienst aanwezig 
waren of ingezet werden om zich te bekwamen in allerlei situaties. 
  



 

05/2023 ONZE TAAK Nummer 91 

27 
 
Het gaat hier om oefeningen die een iets grotere omvang hadden. Onmogelijk 
om alles chronologisch weer te geven. Vergeten zullen we sommige optredens 
wel, want naast de activiteitenkalender en soms een kort verslag of meer uitge-
breid relaas in ‘Onze Taak’ helpen wel maar we putten ook uit ons geheugen 
(dat lang niet onbegrensd en onfeilbaar is). 
Oefenen en voorbereiden op wat mogelijks ooit zou kunnen komen is één ding; 
toetsen aan ‘een werkelijkheid’, ook al is het niet de echte realiteit, is nog iets 
anders. 
Daarom werden grotere oefeningen en evacuaties, al dan niet met andere hulp-
diensten (brandweer, civiele bescherming, rijkswacht en politie) georganiseerd. 
Ook soms op bevel van de burgemeester. 
Het is een diversiteit van inzet, locaties en situaties, maar we kunnen ook niet 
alles publiceren. Daarom dit onvolledige maar toch indrukwekkend overzicht. 
 
Voor een eerste grote oefening gaan we ver terug in de tijd. Het was mijn eerste 
oproep, want ik was nog maar pas lid van de Hulpdienst. We noteren 
01.09.1954. Een grote oefening in Deinze. De alarmering was een ramp op 
zich. De toen handbediende telefooncentrale liet het afweten. Een kranten-
artikel, dat we onderaan dit artikel publiceren, gaf een uitgebreid relaas. 
 
Op 14.12.1968 was er in het Koninklijk Atheneum Tielt een kerstfeest gepland. 
Een ontploffing verstoorde dit feest. Gewest II W-Vlaanderen werd gealar-
meerd en dus ook Rode Kruis Tielt. Een verslag hiervan van Jozef Mathys, 
Anita Missant en ondergetekende, vind je terug in Dispatch 1968 nr. 4. 
 
In de tachtiger jaren noteerden wij onder meer een oefening in Ruiselede met 
de plaatselijke brandweer (1982) en er zouden er later nog meer volgen. 
 
In 1983 op 6 april was het Sint-Jozefscollege de plaats waar het gebeurde. Die 
oefening kwam er op verzoek van burgemeester Vandermeulen en werd opge-
zet door Jozef Mathys die aangesteld was als coördinator. Brandweer, Rode 
Kruis en politie waren daarbij in actie. Het verslag van Jozef Mathys en de bur-
gemeester was nogal negatief voor het Rode Kruis. In een antwoord weerlegde 
ik (als gewesthoofd) de ons ten onrechte aangewreven tekorten (Onze Taak 
1983 jaargang 5, nr. 3) 
 
Op 16.11.1985 werd de alarmlijst van onze afdeling uitgetest aan de hand van 
een oefening in de lokalen van de Poelbergschool (Onze Taak 1985 jaargang 
8 nr. 1). 
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Oefendag Heilige Familie – 1986 – Staand vlnr: Jozef Dinneweth (op de achtergrond), André Verhamme 
en Frans Verhooghe. Zittend bij het slachtoffer: Marc Wittevrongel 
 
 
In 1986, meer bepaald op 14 oktober, was er een gezamenlijke oefening met 
brandweer, civiele bescherming, Rode Kruis en politie (dit op vraag van de bur-
gemeester) in de lokalen van de H. Familie (ook op de hoogste verdieping). Het 
was een avondoefening en die verliep dus in het donker (er was geen ver-
lichting in de school). Verlichting met eigen middelen. 
In de krant maakte Willy De Keyzer een verslag waarvan de afdruk verscheen 
in Onze Taak 1987, jaargang 9, nr. 1 en ook in ONZE TAAK nr. 22, 2004). 
 
In 1987 vierde de brandweer van Ruiselede haar 50-jarig bestaan. Een grootse 
gewestoefening stond op het programma. Zowel brandweer als Rode Kruis 
(beiden als gewest) en politie verleenden hieraan hun medewerking. Het Insti-
tuut Sancta Maria was de plaats van het onheil. Reddingen uit de klaslokalen 
gebeurden zelfs van op de platte daken. Spectaculair, maar ook met een grote 
inzet. 
Ook in 1998 was RK Tielt te gast op een oefening met de Ruiseleedse brand-
weer (ONZE TAAK nr. 9, 1998).  
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Gewestoefening Ruiselede – vlnr Filip Allaert, Marijke Claerhout, Geert De Cock, Ronny De 
Craemer, Jozef Dinneweth en op de achtergrond Hans Vervaeke van RK Meulebeke 

 
We maken even een sprong in de tijd en verplaatsen ons naar 1996 waar 
brandweer Tielt en Rode Kruis Tielt opgeroepen werden naar de Latexco in de 
Ten Hovestraat (ONZE TAAK nr. 1, 1996). Op 16.11.1998 waren we te gast 
bij Injextru Plastics. 
 
In een recentere periode vinden we op 19.10.2014 een oefening bij Houthandel 
Dedeurwaerder in de Kasteelstraat. 
Op 20.09.2015 een oefening in de school H. Familie in Tielt (ONZE TAAK nr. 
63, 2016) en op 19.02.2017 in een leegstaand woonzorgcentrum in Wingene 
(ONZE TAAK nr. 68, 2017). 
 
Om dit onderdeel ‘oefeningen’ af te sluiten, kunnen we niet nalaten om enkele 
bijzondere oefeningen te vermelden; ze worden onder de noemer ‘tornooien’ 
geklasseerd. 
 
Ten tijde van de ‘mobilisatiediensten’ waren er in iedere provincie tornooien 
tussen de afdelingen. Winnen betekende meedoen aan het ‘Nationaal Tornooi’! 
 
Tielt heeft een paar keer deelgenomen. Eens waren ze ‘onklopbaar’. Mede-
dingende afdelingen en toeschouwers waren overtuigd. De (onpartijdige?) jury 
zag het anders. Tielt deed niet meer mee in de volgende tornooien. 
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In 1962 ging er een nationaal 
tornooi door op het vliegveld van 
Grimbergen. 
Onder de naam ‘Paratorno’ wa-
ren Rode Kruis-ploegen van over 
het hele land aanwezig. Tielt was 
een van de uitgenodigde ploe-
gen. De vijf leden waren: ploeg-
leidster Anita Missant, Albert 
Carron, William Oosterlinck en 
nog twee leden waarvan ik de 
naam intussen niet meer weet. 
We publiceren een bladzijde uit 
de officiële brochure die dan 
werd verspreid. Het toont aan 
hoe groot de inzet was. 
 
Ook internationaal waren er wed-
strijden tussen de diverse Rode 
Kruis afdelingen uit de meeding-
ende landen. 
Rode Kruis Vlaanderen stuurde telkenjare een ploeg naar dat tornooi. In 1998 
was het een West-Vlaamse ploeg die Rode Kruis Vlaanderen in het Nederland-
se Naarden vertegenwoordigde. En, jawel Peter Vandenameele, vrijwilliger van 
Rode Kruis Tielt maakte er deel van uit en die ploeg haalde de 3e plaats! Ook 

in een volgende jaar 
nam hij deel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peter, zittend, rechts. 
 

Tot zover deze bloemlezing. Deel 2 van dit artikel verschijnt in OT 92. 
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Alle afbeeldingen in bovenstaand artikel komen uit ‘Verzameling – Archief L. Vanneste – 
W. Oosterlinck’. 
 
William Oosterlinck 
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prijskamp 2023 – antwoorden opgave 1 

 
 
 
Enkele opmerkingen bij de oplossingen: 
 
1. Filipinne: Ø ‘au point’ moet zijn ‘a point’, maar dit is een bakwijze. We zoch-

ten ‘al dente’, een kookproces dat letterlijk betekent: bijna gaar. 
Ø Poseidon, maar ook Neptunus (is ook een zeegod) kon geant-

woord worden. Maar dan kon je het gevraagde woord niet vor-
men als de andere antwoorden juist waren. Toch als antwoord 
goedgekeurd. 

 
5. Spreuken: Blijkbaar bestaat ook ‘iemand een patat draaien’! Het is een 

Nederlandse informele uitdrukking die reeds in 1873 genoteerd 
werd in een woordenboek. Er zijn een paar betekenissen van 
deze zegswijze. Zo leerde ik ook nog iets bij! J 

 
 
 
1. Filipinne 

01. Alpino 07. Ricotta 
02. Al dente 08. Fado 
03. Albatros 09. Poseidon 
04. Aalst 10. Notoir 
05. Erica 11. Labyrint 
06. Rumba 12. Inch 
Met de eerste letters kon je het woord PARAFERNALIA vormen. 

 
 
2. Synoniemen 

De twee woorden waren: MERIDIAAN = LENGTECIRKEL 
 
 
3. Vier-letterwoord 

Het woord was ANTE; zo kon je TANTE, MANTEL, KANTEN en ANTENNE 
vormen. 
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4. Doordenkertje 

een been = neusbeen 
twee vleugels = neusvleugels 
bril = bril wordt op neus gedragen 
haar = neushaar 
We zochten dus: NEUS. 

 
 
5. Spreuken 

a) Iemand een poot uitdraaien. 
b) Als de wiedeweerga. 
 
Betekenis: 
a) Iemand veel geld afhandig maken. 
b) Heel snel zijn. 

 
 
6. Gemeente: Zoutleeuw 

- 2/3 van een dierentuin: ZOØ 
- muzieknoot: UT 
- LEEUW van Waterloo: staat hoog in de Waals-Brabantse gemeente 
Braine-l’Alleud. 

 
 
Schiftingsvraag: 
a) som 4 getallen: 152 
b) som alle getallen: 189 
 
Er waren 19 inzendingen, waarvan 15 foutloos! 
 
Klassement na opgave 1 – 2023: 
 

 punten (22 in totaal) verschil sv 
1. Peter Puype 22 12 
2. Annick Verhamme 22 15 
3. Eveline Wielfaert 22 22 
4. Filip Allaert 22 30 
5. Bart Bekaert 22 31 
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prijskamp 2023 - opgave 2 
 
 
1. Tieltse Filippine 

Deze keer hebben we het niet zo ver gezocht. We blijven ter plaatse. Ken je 
van onze stad (en deelgemeenten) ook maar een beetje de geschiedenis, 
dan heb je geen grote problemen om de oplossingen te vinden. Anders wordt 
het min of meer een zoekertje. 
 
Nadat je alle antwoorden in het rooster hebt genoteerd, zet je de aangegeven 
letters achter elkaar. Zo bekom je een gekende slagzin, die ook met onze 
stad te maken heeft. Dat is dan ook het bijkomend gegeven dat gevraagd 
wordt; noteer die slogan dus onder het rooster op jouw antwoordblad. 
 
Om deze 19 (+ 1) opdrachten te helpen oplossen, geven we je wel tips en 
aanwijzingen (met weetjes erbij). 
 
1. Waar het stadhuis zich nu bevindt was dit in de 13de eeuw een hospitaal/ 

passantenhuis beheerd door de Alexianen (kloosterorde 1316). 
 In de Bruggestraat (Lakenmarkt) was er in 1342 een begijnhof. De gebou-

wen (waar nu de academie en de Tuin De Brabandere is) werden in 1491 
overgenomen door een andere vrouwelijke kloosterorde. We zoeken de 
naam. 

 
2. Een Tieltse dokter verloor in 1918 in één klap zijn drie zonen. Een oorlogs-

tuig ontplofte en maakte aldus slachtoffers. Geef de voornaam en naam 
van deze arts. 

 
3. Deze burgervader bleef het langst (in jaren) op de burgemeestersstoel 

zitten. Hij was kaptein van het Geheim Belgisch Leger, werd gewond bij 
de bevrijding en heeft iets met onze organisatie. Geef voornaam en naam. 

 
4. Op een hoog punt in Tielt staat een bekend monument (bouwwerk). Geef 

de (volledige) naam. 
 
5. In de kerk van Aarsele wordt Louis Joseph Wiaux vereerd. Hij werd gebo-

ren in 1841 en maakte deel uit van de broedergemeenschap ‘Broeders 
van de Christelijke Scholen’. Onder zijn dubbele naam is hij meer bekend 
en wordt hij aanbeden. Noteer deze naam. 
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6. De Tieltse hallentoren kent iedereen. Zijn rijke geschiedenis evenwel niet. 

In 1880-1892 werden grondige aanpassingswerken uitgevoerd. Naast de 
gevangenis en de aanpak van de bovenbouw omheen de belfortromp, 
verdween er nog een eertijds belangrijk deel. We zoeken de naam van dit 
specifieke deel. 

 
7. Het oudste gebouw van Tielt, heeft na vernieling en brand (WO II) nog 

steeds een actuele functie in de gemeenschap. Hoe noemt men dit bouw-
werk? 

 
8. Deze pastoor (V27.05.1940) van de O.L.V.-kerk in Tielt werd tijdens WO II 

door een Duitse kogel dodelijk getroffen toen hij op weg was naar de kerk. 
Voornaam en naam noteren. 

 
9. Deze West-Vlaamse pastoor en later deken is misschien niet de meest 

bekende. Als samensteller van het ‘Westvlaamsch Idioticon’ (1500 blz, 
verscheen in 1873) en als schrijver van het gedicht ‘Liefdadigheid’ over 
Deken Darras ’t was koud op den Poelberg. Het vroor en het sneeuwde ...’ 
doet wellicht een lampje branden. Er is ook een plein naar hem genoemd 
in Tielt. Voornaam en naam. 

 
10. Deze Tieltse kunstschilder (Sermain) werd in 1831 geboren en stierf in 

1909 in het Franse Barbizon, waar een schildersschool bekendheid ver-
wierf. Zijn schilderijen zijn alhier niet zo bekend, in Frankrijk des te meer. 
Zijn artiestennaam noteren (die ook terug te vinden is op de Markt). 

 
11. Als baljuw van Vlaanderen en ook van Tielt, maakte hij naam in de stad. 

De legende “Hij komt van Kanegem...” past bij hem. Ook het kaatsspel 
was hem niet onbekend. Je treft hem aan op de Markt. Voornaam en 
naam. 

 
12. Deze andere Tieltse kunstschilder (geboren in 1859) leefde en werkte 

ook in Frankrijk en overleed er in La Plante in 1939. Je vindt hem ook op 
de Markt. Voornaam en naam. 

 
13. In de Hallentoren bevindt zich een beiaard uit 1773. Het is de enige 

beiaard met alle klokken van dezelfde klokkengieterij uit Brugge. Deze 
beiaard is dan ook bekend als de ...................-beiaard. De naam van de 
klokkengietersfamilie. 
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14. Het Gildhof is alom bekend. Het werd gebouwd in opdracht van een 

bekend persoon, voor gilden en katholieke verenigingen, in 1905. De 
opdrachtgever was eigenaar van een nu openbaar stadsgebouw. De 
familienaam. 

 
15. De Paters Minderbroeders huisden, sinds ze hier meer dan 400 jaar 

geleden toekwamen, in de Kortrijkstraat. Evenwel niet waar heden het 
klooster staat, maar aan de overkant (waar nu o.a. winkelketen Hema en 
Hunkemöller zijn). Het huidige klooster staat op een site met een aparte 
naam (die je meteen doet denken aan een gemeente die er niets mee te 
maken heeft). Die naam graag. 

 
16. Het Tieltse stadhuis heeft een hele geschiedenis achter zich. Je gelooft 

niet wat er allemaal is geweest in dit gebouw. Op een bepaald tijdstip 
werd het herbouwd aan de hand van een ontwerp van een architect die 
ook vele kerkgebouwen tekende. De naam van deze man. 

 
17. Ook Schuiferskapelle had, als zelfstandige gemeente, een burgemees-

ter. Een die heel lang deze functie uitoefende. Hij kreeg er zelfs een 
straat naar hem genoemd. Voornaam en naam. 

 
18. Het bloemendorp Kanegem heeft naast molens en bloemen ook een 

‘Kathedraal van te Lande’: voor de bouw (die heel wat voeten in de aarde 
had, voor ze er kwam) was de pastoor de drijvende kracht erachter. De 
naam ken je wel. Noteer hem in het rooster. 

 
19. Tielt heeft in zijn bestaan vele oorlogen meegemaakt. WOII ligt nog het 

dichtstbij in ons geheugen. Poolse soldaten bevrijdden de stad o.l.v. een 
generaal, die ook de enige ereburger is van Tielt. Zijn naam. 

 
Ah ja, nog de letters. 
 

1. 10de letter 8. 6de letter 14. 13de letter 
2. 12de letter 9. 8ste letter 15. 7de letter 
3. 8ste letter 10. 8ste letter 16. 3de letter 
4. 4de letter 11. 11de letter 17. 6de letter 
5. 3de letter 12. 8ste letter 18. 6de letter 
6. 1ste letter 13. 4de letter 19. 5de letter 
7. 8ste letter 
 
En nu aan het werk. Succes! 
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2. Een rekensommetje (om het af te leren). 
 Maak gebruik van alle onderstaande cijfers (elk éénmaal) en tracht het getal 

426 te vormen of zo dicht mogelijk te benaderen (+  –  :  ´) zijn de mogelijke 
bewerkingen. 

 1 – 1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 7 
 
 
3. Spreekwoord (klinkers zijn weggelaten). 

Breugel schilderde deze spreuk in 1559 op zijn ‘Verkeerde Wereld’ 
P  D  G  L  G  S  C  H  J  T  N 

 
 
4. Zoek de naam van deze Luxemburgse (België) (deel)gemeente aan de hand 

van volgende cryptische omschrijving: 
“In het midden tussen het Franse gras en de Franse berg ben ik het zat.” 
 

Opm.: zoek het niet te ver! J 
 
 
 
Schiftingsvraag 
 
a) de som van de lottogetallen (+ reservegetal) van de trekking van 29.07.2023 
b) het op één na kleinste getrokken getal van deze trekking. 
 
 
Inzenddatum: woensdag 26.07.2023 
 
William Oosterlinck 
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Wil je ook jouw artikel in de volgende ONZE TAAK? 
 
 
 

Stuur dan jouw tekst en foto’s naar: 
 

marierose.allaert@skynet.be 
 

die alles in ONZE TAAK-vorm zet. 
 
 
 

Familienieuws is ook altijd welkom! 
 
 
 

Ook adreswijziging zo snel mogelijk doorgeven 
op bovenstaand e-mailadres zodat 

ONZE TAAK 
voor iedereen op de juiste plaats terechtkomt! 

 
 
 
 
 

We verwachten jouw bijdrage op de redactie tegen 
 

UITERLIJK 15 augustus 2023! 
 
 
 

 
 
ððLEES  ONZE TAAK  IN  KLEUR  OP www.rodekruis.be/tieltïï 
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FAMILIEBERICHTEN 
 
Geen familieberichten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
Ga jij trouwen? Ben je pas bevallen? Werd jij onlangs oma of opa? Heb je de 
voorbije maanden jullie kristallen, zilveren, gouden of albasten bruiloft gevierd? 
 
Wil je jouw familienieuws ook delen met jouw collega’s Rode Kruis-vrijwilliger 
die niet actief zijn op Facebook? 
 
 
 
Stuur de gegevens dan snel door naar: 
Redactie ONZE TAAK 
Pontweg  
8700 Tielt 
 
of naar: marierose.allaert@skynet.be 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


